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 MỞ ĐẦU 
 năm – một chặng đường lịch sử 

đi qua của ngôi trường thân 

thương mang tên THPT Việt 

Đức. Tất cả những nỗi niềm, 

cảm xúc, những kỷ niệm thân thương đã 

được gói ghém ở cuốn kỷ yếu Kỷ niệm 40 

năm thành lập trường THPT Việt Đức. 

Đó là những hình ảnh, nỗi niềm, cảm xúc, 

những câu chuyện của những người mang 

lửa, nhóm lửa, truyền lửa và giữ lửa cho một 

ngôi trường với khát vọng ươm mầm tri 

thức, kết nối tương lai cho biết bao thế hệ 

học trò. Từ ngôi nhà chung này, hàng ngàn 

ngọn lửa đã được thắp lên và đang toả sáng 

khắp mọi miền Tổ quốc, mang theo tên gọi 

yêu thương, tự hào: là học sinh trường 

THPT Việt Đức (tỉnh Đắk Lắk). Đó còn là 

câu chuyện của những người Thầy, người 

Cô đã gieo hạt, ươm mầm, đã truyền lửa 

đam mê, đã cống hiến lặng thầm… để rồi 

những chuyến đò tất tả ngược xuôi muôn 

phương lại có dịp hội ngộ, tề tựu bên nhau 

vào dịp tháng 11 tới đây... cùng thắp lên 

ngọn lửa truyền thống 40 năm hình thành và 

phát triển của mái trường này. Hy vọng, với 

cuốn Kỷ yếu này, chúng ta sẽ có dịp hiểu hơn 

về tình đồng nghiệp, về tình thầy trò, tình 

bạn và mái trường mến thương của tất cả 

chúng ta. Hành trình 40 năm đã đi qua 

nhưng sẽ còn tiếp nối, trao truyền mãi mãi. 

Trải qua quá khứ khó khăn, gian khổ của sự 

hình thành phát triển Nhà trường khiến 

chúng ta càng trân quý hơn những giá trị, 

thành tựu đạt được ở hiện tại, nhắc nhở 

chúng ta về sự nỗ lực, về lòng biết ơn, biết 

vượt qua những thử thách hiện tại của quá 

trình đổi mới giáo dục để kết nối, sáng tạo, 

vươn đến thành công. 

Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị đại biểu, 

quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các 

thế hệ học sinh nhà trường cuốn Kỷ yếu: 

Trường THPT Việt Đức - 40 năm hành trình 

phát triển. Mặc dù đã có nhiều cố gắng 

nhưng nội dung kỷ yếu chắc chắn sẽ không 

tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, chúng 

tôi mong nhận được sự góp ý chân thành từ 

quý vị đại biểu, quý thầy cô đồng nghiệp để 

cuốn kỷ yếu lần sau được hoàn thiện hơn. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Ban Biên tập 

 

  

40 
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(Ảnh cổng Trường THPT Việt Đức) 
Những năm đầu thập niên 80 của thế 

kỷ XX, sau khi được giải phóng, hòa bình 

được lập lại, nước ta đứng trước những 

thách thức, cơ hội mới. Trong bối cảnh ấy, 

trên mọi miền Tổ quốc nhân dân cả nước 

ra sức thi đua xây dựng, kiến thiết đất 

nước. Nhiều chuyên gia kinh tế của các 

nước trong mối quan hệ hữu nghị cũng đã 

đến Việt Nam với tinh thần hỗ trợ, hướng 

dẫn kỹ thuật, chuyển giao các mô hình sản 

xuất kinh tế trong các lĩnh vực nông 

nghiệp. Từ đó, nhiều nhà xưởng, công ty, 

nông trường,… được ra đời với những tên 

gọi trong mối quan hệ hữu nghị hợp tác 

sâu sắc giữa Việt Nam và các nước trên thế 

giới. Và cũng từ đó, nhiều trường học được 

hình thành như là những minh chứng, kỷ 

niệm cho tình hữu nghị ấy. Thật vinh dự và 

tự hào khi Trường trung học phổ thông 

(THPT) Việt Đức là một trong số những 

ngôi trường bậc phổ thông được ra đời 

trong bối cảnh đặc biệt như thế của lịch sử 

dân tộc Việt Nam.  

Được thành lập theo Quyết định số 

536/QĐ-UB, ngày 20 tháng 6 năm 1983 

của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trường 

THPT Việt Đức được hình thành dựa trên 

cơ sở Hiệp định hợp tác kinh tế hữu nghị 

giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Dân 

chủ Đức. Khi mới thành lập trường trực 

thuộc Xí nghiệp liên hợp Cà phê Việt Đức 

và được xây dựng trên địa bàn cánh bắc 

huyện Krông Ana.  

Năm 1996 theo Quyết định số 

513/QĐ-UB, ngày 28 tháng 3 năm 1996 

của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho sát 

nhập trường THCS Nguyễn Du vào trường 

THPT Việt Đức và trường được đổi tên 

thành Trường phổ thông cấp 2 - 3 Việt Đức 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) Đắk Lắk, đóng tại Km12, Quốc lộ 

27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ảnh Bằng đạt chuẩn quốc gia) 

Đến năm 2007 theo Quyết định 

120/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 

2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về 

việc thành lập Trường THPT Việt Đức trên 

cơ sở tách Trường phổ thông cấp 2 - 3 Việt 

Đức. Năm 2008 huyện Cư Kuin được 

thành lập, từ đó đến nay trường THPT Việt 

Đức thuộc địa bàn xã Ea Tiêu, huyện Cư 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Năm 2016, Trường 
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THPT Việt Đức được UBND tỉnh Đắk Lắk 

công nhận là trường THPT đạt chuẩn quốc 

gia mức độ 1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ảnh Bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2)  

Bằng sự nỗ lực phấn đấu không 

ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh toàn 

trường, chỉ sau hơn 5 năm của một giai 

đoạn, ngày 29/12/2022, trường đã được 

UBND tỉnh Đắk Lắk công nhận trường 

THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 

được Sở GDĐT trao chứng nhận trường 

THPT đạt kiểm định chất lượng giáo dục 

cấp độ 3. Đồng thời, Bộ giáo dục và Đào 

tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng 

đã  tặng Bằng khen và cờ thi đua - đơn vị 

dẫn đầu ngành Giáo dục vào năm 2016.  

Trải qua 40 năm hình thành và phát 

triển, dẫu còn nhiều khó khăn nhưng 

trường THPT Việt Đức đã thực sự trưởng 

thành và là một trong những điểm giáo dục 

uy tín của huyện Cư Kuin nói riêng, tỉnh 

Đắk Lắk nói chung. 

 

 

hững năm học đầu tiên 

(1983- 1984), Trường có số 

lượng 8 lớp 12, 186 học sinh, 

thì đến nay, đã có 36 lớp với 

1261 học sinh. Chất lượng đội ngũ cũng là 

một điểm mạnh, niềm tự hào của nhà 

trường. Hiện nay, trường có 95 cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, trong đó có 15 thạc 

sỹ; đội ngũ cán bộ giáo viên lành nghề, 

nhiệt huyết, trách nhiệm, giàu tinh thần 

cống hiến, không ngừng nỗ lực, từng bước 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và 

khẳng định vị thế của nhà trường tại địa 

phương.  

Hàng năm, tỷ lệ tốt nghiệp THPT 

luôn đạt được những kết quả đáng khích 

lệ. Lượng học sinh đỗ cao vào các trường 

Đại học lớn trên cả nước ngày càng tăng:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.(Ảnh cán bộ, giáo viên toàn trường) 

Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại 

thương, Đại học kinh tế, Đại học Y dược 

Huế, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố 

Hồ Chí Minh…40 năm đã qua, với sự phát 

triển không ngừng THPT Việt Đức đã đóng 

góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp 

N 
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giáo dục của tỉnh Đắk Lắk. Hơn hai mươi 

nghìn học sinh đã được đào tạo và trưởng 

thành từ Nhà trường. Trong đó có hơn 500 

Thạc sỹ và Tiến sỹ. Những bảng vàng danh 

dự vinh danh đội ngũ giáo viên giỏi, học 

sinh giỏi cấp trường, cấp Tỉnh đã dày lên 

theo năm tháng. Những thành tích về Thể 

dục thể thao, về hoạt động phong trào 

Đoàn ngày càng nhiều hơn. Chính ngôi 

trường này đã là nơi bồi đắp kiến thức, 

nuôi dưỡng bao ước mơ hoài bão cho bao 

thế hệ học trò trưởng thành. Nay họ là 

những kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, là cán bộ 

quản lý, cán bộ chủ chốt của Tỉnh, của 

Huyện của các trường Đại học, Cao Đẳng, 

THPT  trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đơn 

cử, có em Võ Ngọc Tuyên khóa học (1983- 

1986) đầu tiên của trường từng là Phó 

Gám đốc Sở Công Thương nay là Bí thư 

Huyện ủy Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Tiếp 

nối các khóa sau nhiều em rất thành đạt, 

nhiều em là Thạc sỹ, Tiến sỹ Giảng viên 

các trường Đại học cao đẳng, Hiệu 

trưởng, PHT các trường THPT, THCS. 

Tiêu biểu có: em Lương Thị Cân khóa 

(1985-1988) nay là Tiến sỹ, Giảng viên 

Đại học Thủ Dầu I Bình Dương; Em 

Nguyễn Việt Hà khóa (1995-1998) là Tiến 

sỹ nay là Giảng viên trường Kỹ thuật quân 

sự ở Thành Phố Hồ Chí Minh; em Trần 

Đào Minh Ngọc là Tiến sỹ, Bác sỹ; em Văn 

Hữu Tài là Thạc sỹ, Bác sỹ Nội Tim Mạch, 

vừa là Trưởng bộ môn Nội, Giảng viên 

trường  Đại Học Tây Nguyên. Em Y Bơng 

Niê cán bộ Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, em 

Nguyễn Văn Hồng là Giám đốc Kho bạc 

tỉnh Đắk Nông,…Và rất nhiều em theo 

nghề giáo viên nay là những cán bộ Quản 

lí ở các trường phổ thông, như em Lê Thị 

Thanh Vân là Thạc sỹ, Hiệu trưởng trường 

THPT Hùng Vương - Krông Ana, em 

Vương Xuân Hồng là Thạc sỹ, Hiệu trưởng 

trường THPT Krông Ana và nhiều em đã 

trở thành giáo viên, trở về công tác tại 

trường, em:  Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Thị 

Hoài Thanh, Ngô Thị Giang, Võ Thị Kiều 

Hoa, Nguyễn Văn Tùng, Đặng Thị Phương 

Thảo v.v... 

Từ những kết quả đạt được, đội ngũ 

cán bộ Giáo viên - Công nhân viên, các thế 

hệ học trò của Nhà trường luôn tâm niệm, 

tự hào và khẳng định: để thành công trong 

sự nghệp trồng người, điều tiên quyết đó là 

tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, 

quyết tâm; song hành là sự quan tâm, chỉ 

đạo của chính quyền các cấp; sự ủng hộ 

chung tay của Phụ huynh, của toàn xã hội. 

Tiếp tục phát huy những thành quả đã 

đạt được, trong giai đoạn mới, giai đoạn 

các trường THPT thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018, trường THPT 

Việt Đức tiếp tục nỗ lực phát huy những 

thành quả đã đạt được, duy trì và phát 

triển chất lượng giáo dục đại trà, đồng thời 

chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng 

giáo dục mũi nhọn; thực hiện thành công 

đổi mới giáo dục. Xứng đáng là điểm sáng 

về chất lượng giáo dục trong hệ thống các 

trường THPT của huyện Cư Kuin, góp 

phần vào sự phát triển chung của ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà và sự nghiệp 

giáo dục của đất nước. 
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BAN GIÁM HIỆU HIỆN NAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thầy: Hoàng Văn Thái 

Phó Hiệu Trưởng 

Từ 2014 đến nay 

Cô: Nguyễn Thị Bích Nguyệt 

Phó Hiệu Trưởng 

Từ 2015 đến nay 

Cô Nguyễn Thị Nhân 

Hiệu Trưởng 

Từ 2023 đến nay 
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BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KÌ 

 

 

  

Thầy: Tạ Văn Cát 

Nguyên  Hiệu Trưởng 

Từ 6-1983 đến 12-1983 

Thầy: Võ  Hồng Khánh 

 Nguyên Hiệu Trưởng 

Từ 1983 đến 1984 

Thầy: Ngô Văn Ngọ 

 Nguyên Hiệu Trưởng 

Từ 1987 đến 1988 

Thầy: Nguyễn Văn Lương 

Nguyên Hiệu Trưởng 

Từ 1984 - 1987.Từ 1988- 2002 
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Thầy: Phan Văn Tô 

Nguyên Hiệu Trưởng 

Từ 2002 đến 2012 

Thầy: Văn Thành Sơn 

 Nguyên Hiệu Trưởng 

Từ 2013 đến 2022 

Thầy: Nguyễn Văn Vĩnh  

Nguyên Phó Hiệu Trưởng 

Từ 1985 đến 1989 

Thầy Phạm Quang Huy 

Nguyên Phó Hiệu Trưởng 

Từ 1995 đến 1999 
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Cô: Đinh Thị Hồng 

Nguyên Phó Hiệu Trưởng 

Từ 1995 đến 1997 

Cô: Nguyễn Thị Hiền  

Nguyên Phó Hiệu Trưởng 

Từ 1999 đến 2008 

Thầy: Ngô Nghĩa   

Nguyên Phó Hiệu Trưởng 

Từ 1999 đến 2007 

Thầy: Võ Ngọc Trịnh  

Nguyên Phó Hiệu Trưởng 

Từ 2004 đến 2007 
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Thầy: Đặng Ngọc Anh 

Nguyên Phó Hiệu Trưởng 

Từ 2008 đến 2013 

Thầy: Nguyễn Văn Hùng 

Nguyên Phó Hiệu Trưởng 

Từ 2013 đến 2015 

Thầy: Đinh Văn Quyết 

Nguyên Phó Hiệu Trưởng 

Từ 2013 đến 2019 
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Đ/c: Nguyễn Thị Nhân  

 Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường 

ảng bộ Trường THPT Việt Đức, 

tiền thân là Chi bộ Trường phổ 

thông cấp 2-3 Việt Đức, được 

thành lập từ tháng 9/1986. Trải qua gần 40 

năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ đã 

phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện 

các hoạt động của nhà trường, xây dựng 

Nhà trường ngày càng phát triển vững 

mạnh về mọi mặt, phấn đấu trở thành 

trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh, 

xứng đáng với niềm tin yêu của học sinh và 

phụ huynh trên địa bàn huyện Cư Kuin. 

Ngay từ khi mới thành lập, Chi bộ 

Trường phổ thông cấp 2-3 Việt Đức có 4 

Đảng viên, đến nay phát triển thành Đảng 

bộ Trường THPT Việt Đức với 54 Đảng viên 

biên chế thành 3 chi bộ ( Chi bộ KHXH, Chi 

bộ KHTN, Chi bộ Văn Phòng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Giáo: Nguyễn Thị Nhân 

(Bí thư Đảng bộ nhà trường hiện nay) 

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ 

luôn bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng 

và Chính quyền các cấp, hướng dẫn, chỉ đạo 

trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk 

Lắk để kịp thời triển khai lãnh đạo chính 

quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhà 

trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi năm học cụ thể, 

phù hợp tình hình thực tế của Nhà trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy giáo: Nguyễn Ngọc Anh 

(Bí thư Chi bộ nhà trường năm 1986-1988) 

 Đảng bộ luôn xác định rõ, công tác 

chính trị, tư tưởng là công tác quan trọng 

hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với mọi 

thắng lợi của Nhà trường đặc biệt những 

năm gần đây. Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo 

của các cấp ủy Đảng, Đảng bộ đã triển khai 

đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 29 của 

BCH TW (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, 

Đ 
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toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu 

cầu CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng XHCN và hội nhập 

Quốc tế”, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề 

cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhờ 

đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, Đảng 

viên hăng say nhiệt tình trong công tác 

giảng dạy, có lập trường bản lĩnh chính trị 

vững vàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy giáo: Nguyễn Văn Lương 

(Bí thư Chi bộ nhà trường năm 1988-2002) 

Công tác chuyên môn, Đảng bộ đã 

đưa ra các Nghị quyết chuyên đề như đổi 

mới phương pháp giảng dạy, phương pháp 

kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng học sinh giỏi, 

phụ đạo học sinh yếu, kém, nhờ đó chất 

lượng giáo dục toàn diện của nhà trường 

không ngừng được nâng cao. 

   Trong công tác xây dựng đội ngũ, 

Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác đào 

tạo bồi dưỡng đội ngũ CBĐV là giáo viên 

trẻ. Nhờ đó xây dựng đội ngũ cán bộ cốt 

cán, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo 

đức, có kiến thức, có chuyên môn, nghiệp vụ 

vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong 

mọi lĩnh vực công tác, tích cực thực hiện 

nhiệm vụ được giao, dám nghĩ dám làm và 

dám chịu trách nhiệm, chủ động, sáng tạo 

trong công việc để có kết quả cao nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy giáo: Phan Văn Tô 

(Bí thư Chi bộ nhà trường năm 2002- 2012) 

  Đối với Công Đoàn, Đoàn thanh niên 

Đảng bộ đã tạo điều kiện cho các tổ chức 

thực hiện tốt các phong trào thi đua và các 

cuộc vận động lớn trong ngành như  phong 

trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" và các cuộc 

vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình 

thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy cô giáo 

là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng 

tạo”. Với sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, 

các phong trào thi đua và các cuộc vận 

động của ngành đã thu hút đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh 

tích cực hưởng ứng, tham gia; góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo  của 

Nhà trường. Đoàn thanh niên thực hiện các 

phong trào “ Thanh niên làm theo lời Bác ” 

gắn với phong trào thi đua của ngành là 

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực”, chương trình “Đồng hành với 

Thanh niên, học sinh, cán bộ giáo viên trong 

học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học”,… đã tạo sự chuyển biến khá rõ nét 

trong nhận thức và hành động của đội ngũ 

cán bộ, đoàn viên, thanh niên góp phần 
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nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

trong Nhà trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy giáo: Văn Thành Sơn 

(Bí thư Chi bộ từ năm 2013- 1016 và Bí thư Đảng 

bộ nhà trường năm 2016- 2022) 

  Nhìn lại gần 40 năm qua, dưới sự lãnh 

đạo trực tiếp của Đảng bộ, Trường THPT 

Việt Đức đã không ngừng lớn mạnh về mọi 

mặt. Với công sức đóng góp không ngừng 

nghỉ của gần 300 thầy cô đến từ mọi miền 

tổ quốc đã đào tạo được hơn 20 nghìn học 

sinh qua các thế hệ. Đảng bộ và Nhà trường 

đã được Đảng bộ và UBND Tỉnh Đắk Lắk, 

Đảng bộ và UBND Huyện Cư Kuin tặng 

thưởng nhiều bằng khen và giấy khen các 

loại như một sự ghi nhận những nỗ lực, 

đóng góp của Đảng bộ và Nhà trường trong 

công cuộc nâng cao dân trí, đào tạo nhân 

lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và 

cho đất nước.  

Phát huy truyền thống 40 năm xây 

dựng và trưởng thành, Đảng bộ Trường 

THPT Việt Đức tiếp tục phấn đấu xây dựng 

Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, 

lãnh đạo Nhà trường không ngừng tiến vượt 

về mọi mặt, giữ vững danh hiệu Lá cờ đầu 

ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, đáp 

ứng lòng mong đợi của cấp ủy, chính quyền 

các cấp và sự tin yêu, đùm bọc của phụ 

huynh học sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Ảnh Giấy khen Đảng bộ nhà trường hoàn 

thành xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội 

Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025) 

 

Ảnh từ trái sang:  

1. Thầy Nguyễn Ngọc Dũng (ĐUV -Bí thư Chi bộ KHTN) 

2. Thầy Hoàng Văn Thái (Phó Bí thư Đảng bộ) 

3. Cô Nguyễn Thị Bích Chương (ĐUV- Bí thư Chi bộ KHXH)  

4. Cô Nguyễn Thị Bích Nguyệt (ĐUV- Bí thư Chi bộ Văn phòng) 

5. Cô Nguyễn Thị Nhân (Bí thư Đảng Bộ) 

6. Thầy Lê Đăng Duẩn (ĐUV -Phó bí thư chi bộ KHXH) 
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Cô giáo: Nguyễn Thị Bích Chương 

Chủ tịch công đoàn Trường THPT Việt Đức 

 

( Từ trái sang: Thầy Trịnh Quốc Quý, Cô Bùi Thị Thủy, Cô Nguyễn Thị Bích Chương, Cô Nguyễn Thị 

Hoa, Thầy Nguyễn Hữu Công)

rường THPT Việt Đức được thành 

lập theo Quyết định số 536/QĐ-

UB, ngày 20 tháng 6 năm 1983 

của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. 

Một ngôi trường được hình thành dựa trên 

cơ sở hiệp định hợp tác kinh tế hữu nghị giữa 

hai nước Việt Nam và Cộng Hòa Dân Chủ 

Đức. Khi mới thành lập trường trực thuộc Xí 

nghiệp liên hợp Cà phê Việt Đức và được 

xây dựng trên địa bàn cánh bắc huyện 

Krông Ana.      

Ngày đầu thành lập, Công đoàn chỉ có 

ít đoàn viên, đến nay Công đoàn đã lớn mạnh  

cả về số lượng và chất lượng, với 95 đoàn 

viên   và người lao động, trong đó có 61 đoàn 

viên là nữ sinh hoạt ở 10 tổ Công đoàn. Với 

T 
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sự phát triển toàn diện của Nhà trường, tổ 

chức Công đoàn cũng không ngừng vươn 

lên, từng bước trưởng thành về mọi mặt, 

ngày càng khẳng định rõ vai trò, vị trí của 

mình trong việc nâng cao công tác chuyên 

môn, chăm lo bảo vệ quyền lợi người     lao 

động và tham gia quản lí, xây dựng Đảng bộ 

trong sạch, vững mạnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ảnh hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động 

năm 2023-2024) 

Trong 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo  

của Công đoàn Ngành, của Đảng Ủy Nhà 

trường, Công đoàn trường THPT Việt Đức 

thường xuyên tổ chức tốt công tác  tuyên 

truyền giáo dục chính trị tư tưởng nâng  cao 

nhận thức cho cán bộ đoàn viên. Công đoàn 

đã phát huy tính chủ động, phối hợp chặt chẽ 

với Ban lãnh đạo và các tổ chức, đoàn       thể 

khác trong nhà trường vận động đoàn viên  

thực hiện tốt chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 

nước; thực hiện tốt các nội quy, quy chế của 

ngành và của    đơn vị. 

Hàng năm, Công đoàn phối hợp với 

Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thành 

công Hội nghị Viên chức, người lao động. Ở 

Hội nghị, đoàn viên Công đoàn và người lao 

động  đã thể hiện tinh thần “Dân chủ, công 

khai, công bằng” trong việc xây dựng kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, công 

tác thi      đua – khen thưởng, sử dụng nguồn 

quỹ của nhà trường, của Công đoàn, đúng 

như Quy chế thực hiện dân chủ mà Nhà 

trường đã xây dựng. Bên cạnh đó, Công 

đoàn còn tổ chức phát động đoàn viên tích 

cực, tham gia nhiệt tình các phong trào thi 

đua do cấp trên và nhà  trường phát động 

như: Thực hiện tốt cuộc     vận động “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi 

thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự 

học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây 

dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực”; đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi 

dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý và giảng dạy, phát huy các đề tài 

sáng kiến, đổi mới phương pháp dạy học. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà 

giáo      có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối 

sống văn hoá lành mạnh, trình độ chuyên 

môn cao,  nghiệp vụ giỏi. Chính vì vậy, chất 

lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được 

nâng cao. 

 

 

 

 

 

 

 

(Ảnh cán bộ giáo viên tham gia hội thao) 
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(Ảnh cán bộ giáo viên đang tham gia thể thao) 

Ngoài ra, công tác chăm lo đời sống 

vật      chất, tinh thần cho công đoàn viên, 

người lao động luôn được xác định là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ 

chức Công đoàn. Hàng năm, Công đoàn 

thường xuyên phối  hợp với chính quyền tổ 

chức cho đoàn viên đi tham quan du lịch, tìm 

hiểu và học tập ở nhiều   danh lam thắng cảnh, 

di tích lịch sử …Công đoàn thường xuyên tổ 

chức thăm hỏi, động viên khi đoàn viên, bố 

mẹ, con của đoàn viên ốm đau, hoạn nạn; tổ 

chức và tặng quà tết thiếu nhi 1/6, tổ chức 

đón trung thu và tặng quà động viên khích lệ 

cho con đoàn viên. Ban nữ công của Công 

đoàn cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng 

phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 

có những buổi trò chuyện, trao đổi  kinh 

nghiệm “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” và 

“Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức 

phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước” giữa các đoàn viên 

nữ    trong nhà trường. Công đoàn nhà trường 

cũng  tích cực hưởng ứng và tham gia nhiệt 

tình các hội thi do Công đoàn ngành tổ chức 

như: “Hội  thi tiếng hát giáo viên”, hội thao 

ngành Giáo dục…; tích cực giao lưu đá 

bóng với Công đoàn trường bạn. Từ đó tạo 

nên phong trào sôi nổi trong toàn trường, 

góp phần quan  trọng vào việc xây dựng môi 

trường sư phạm lành mạnh, đoàn kết, hình 

thành nếp sống     văn minh, nâng cao sức 

khỏe cho đoàn viên để phục vụ tốt cho công 

tác dạy và học.  

Có thể khẳng định trong 40 năm qua 

Công đoàn trường THPT Việt Đức  đã làm 

tốt chức năng,nhiệm vụ của mình, tạo được 

niềm tin yêu trong đoàn viên. Công đoàn 

nhà trường liên tục đạt danh hiệu vững 

mạnh xuất sắc và nhiều đoàn viên đã được 

Công đoàn cấp trên tặng bằng khen, giấy 

khen. Tập thể Công đoàn cơ sở Trường 

THPT Việt Đức được Công đoàn giáo dục 

Việt Nam tặng bằng khen năm học:2010-

2011, 2013-2014; Liên đoàn lao động Tỉnh 

tặng bằng khen năm học: 2006-2007, 2009-

2010, 2016-2017, 2021-2022; Ban nữ công 

được Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng 

bằng khen giai đoạn 2010-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ảnh bằng khen tập thể công đoàn năm 2012-2015) 

Về cá nhân: Công đoàn giáo dục Việt 

Nam tặng bằng khen cho thầy Nguyễn Văn 

Phước năm học 2010-2011, chứng nhận 

“Giỏi việc trường - đảm việc nhà” giai đoạn 
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2016-2020 cho cô Nguyễn Thị Bích Chương 

và cô Nguyễn Thị Anh;Liên đoàn lao động 

tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho thầy 

Nguyễn Văn Phước năm học 2009-2010, 

thầy Hoàng Trọng Nguyên năm học 2011-

2012, cô Nguyễn Thị Bích Chương năm 

2012-2013, 2016-2017, cô Trần Thị Diệu 

Hồng năm học 2019-2020, thầy Lê Đăng 

Duẩn năm học 2020-2021, cô Bùi Thị Mai 

Hạnh năm học 2021-2022, cô Nguyễn Thị 

Hoa năm học 2022-2023; Trong năm học 

2022-2023 cô Nguyễn Thị Bích Chương 

được tổng LĐLĐ Việt Nam tặng kỷ niệm 

chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công 

đoàn. 

  

Có được những thành tích trên là nhờ 

sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn ngành 

Giáo dục tỉnh Đắk Lắk, Đảng bộ trường 

THPT Việt Đức; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của 

lãnh đạo nhà trường; sự phối hợp chặt chẽ 

với các Ban, đoàn thể, các tổ chức xã hội 

trong nhà trường; đặc biệt là  sự nỗ lực 

phấn đấu rèn luyện và đoàn kết của các đoàn 

viên Công đoàn nhà trường. Công đoàn 

trường THPT Việt Đức  đã góp phần quan 

trọng vào thành tích chung của nhà trường 

trong suốt chặng đường 40 năm. 

  

(Ảnh Cô Nguyễn Thị Bích Chương được tổng LĐLĐ 

Việt Nam tặng kỷ niệm chương năm 2022 – 2023) 

 

(Ảnh đại hội công đoàn Trường THPT Việt Đức 

lần thừ XIV 

(Ảnh lễ vinh danh cán bộ giáo viên) 
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Cô: Nguyễn Thị Bích Chương 

Chủ Tịch Công Đoàn 

Thầy: Trịnh Quốc Quý 

Phó Chủ Tịch Công Đoàn 

Thầy: Nguyễn Hữu Công 

Ủy Viên Ban Chấp Hành 
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Cô: Bùi Thị Thủy 

Ủy Viên Ban Chấp Hành 

 

Cô: Nguyễn Thị Hoa 

Ủy Viên Ban Chấp Hành 
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                             Trang  21 | 61 

Đ/c: Trịnh Minh Hoạ - Bí thư đoàn trường 

 

 

oàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

THPT Việt Đức (gọi tắt là Đoàn 

trường THPT Việt Đức), với vai trò 

là tổ chức chính trị - xã hội của Đoàn viên, 

thanh niên Trường THPT Việt Đức được 

thành lập và trưởng thành cùng với sự thành 

lập Trường THPT Việt Đức. Qua từng giai 

đoạn lịch sử, mỗi bước chuyển mình với biết 

bao khó khăn, thử thách, Đoàn trường luôn 

là cánh tay đắc lực trong việc đại diện, bảo 

vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp 

pháp và chính đáng của Đoàn viên, thanh 

niên; tham gia xây dựng Đảng, tham gia 

công tác quản lý trong Nhà trường; đoàn 

kết, tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện 

lý tưởng cộng sản cho thanh niên Nhà 

trường. 

Đoàn trường THPT Việt Đức được 

thành lập vào năm 1983 trên địa bàn huyện 

Krông Ana, với tên gọi Đoàn trường cấp 2-

3 Việt Đức. Ngay từ những ngày đầu thành 

lập, công tác Đoàn - Đội của trường đã chú 

trọng với nhiều hoạt động sôi nổi. Từ năm 

2007 cho đến nay, Đoàn trường cấp 2-3 đổi 

tên thành Đoàn  trường THPT Việt Đức   

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

THPT Việt Đức là đoàn cơ sở hoạt động 

dưới sự chỉ đạo của Huyện đoàn Cư Kuin và 

Đảng bộ Nhà trường. Trong mỗi giai đoạn, 

Đoàn trường luôn bám sát thực tiễn, nhiệm 

vụ chính trị của Nhà trường và Đoàn cấp 

trên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao. 

Với những nỗ lực phấn đấu, trong 

40 năm qua Đoàn trường đã đạt được những 

thành tích đáng tự hào: nhiều lần được BCH 

Tỉnh đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đơn vị  

có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn 

và phong trào thanh niên trường học. 

Trong các hoạt động phong trào 

của Đoàn trường, có nhiều cá nhân xuất sắc 

đã vinh dự được nhận Bằng khen của  BCH 

Tỉnh đoàn Đắk Lắk.  

Cùng với quá trình vận động và 

phát triển của Nhà trường, Đoàn trường 

không ngừng trưởng thành và đã có những 

đóng góp quan trọng cho công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên của Huyện Cư Kuin 

và đặc biệt đối với quá trình xây dựng, phát 

triển Nhà trường về mọi mặt. Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh trường THPT Việt Đức là đội 

dự bị tin cậy của Đảng bộ Nhà trường, là 

nòng cốt trong mọi hoạt động của Đoàn viên 

- thanh niên, luôn thể hiện lòng quyết tâm 

của tuổi trẻ trên con đường đổi mới, xây 

dựng và phát triển, góp phần thực hiện 

thắng lợi sự nghiệp giáo dục, thực hiện 

thành công chiến lược phát triển của Nhà 

trường, góp phần vào sự nghiệp đào tạo 

những thế hệ học sinh “vừa hồng, vừa 

chuyên” cho đất nước. 

Như lời Bác Hồ dạy: “Thanh niên 

là bộ phận quan trọng của nước nhà, nước 

nhà yếu hay mạnh, thịnh hay suy phần lớn là 

do các thanh niên”. Mỗi đoàn viên, thanh 

niên trường THPT Việt Đức ngày hôm nay 

đã và đang tiếp bước truyền thống của các 

thế hệ cha anh quyết tâm học tập, rèn sức 

luyện tài trở thành những chủ nhân tương lai 

của đất nước, góp phần vào thành tích của 

nhà trường và xây dựng quê hương Việt Đức 

thân yêu ngày càng giàu đẹp. 

Song hành cùng trang sử vẻ vang 

của Trường THPT Việt Đức, Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh trường THPT Việt Đức luôn tự 

hào với những đóng góp to lớn của mình, 

góp phần làm cho truyền thống của Nhà 

trường ngày càng thêm rạng rỡ. 

Đ 
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Đ/c: Trịnh Minh Họa 

Bí Thư Đoàn Trường 

Đ/c: Đào Khả Hà 

Phó Bí Thư Đoàn Trường 

Đ/c: Đặng Quốc Quyết 

Phó Bí Thư Đoàn Trường 
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Ảnh lễ vinh danh giáo viên học sinh  

Ảnh Đoàn thanh niên tham gia Ngày hội Tôi yêu tổ quốc tôi  

Ảnh Đoàn thanh niên tham gia triển lãm lưu động  Ảnh Ban chấp hành Đoàn thanh niên năm học 2023-2024  
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Tổ trưởng: Nguyễn Tấn Cung 

Tổ Phó: Nguyễn Quang Sâm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Từ trái sang: thầy Ban, thầy Quý, thầy Sâm, thầy Cung, cô Diệu Hồng, cô Hằng, cô Oanh, cô Dương Hồng thầy 

Định, thầy Anh, thầy Thịnh) 
 

STT Họ Và Tên Chức Vụ Thời Gian Công Tác 

1 Cao Trọng Ban Giáo viên Từ 2009 đến nay 

2 Trịnh Quốc Quý Giáo viên Từ 2006 đến nay 

3 Nguyễn Quang Sâm TPCM Từ 2003 đến nay 

4 Nguyễn Tấn Cung TTCM Từ 1996 đến nay 

5 Trần Thị Diệu Hồng Giáo viên Từ 2001 đến nay 

6 Hoàng Thị Thu Hằng Giáo viên Từ 2008 đến nay 

7 Bùi Thị Kim Oanh Giáo viên Từ 2013 đến nay 

8 Dương Thị Hồng Giáo viên Từ 2005 đến nay 

9 Phan Thúc Định Giáo viên Từ 2004 đến nay 

10 Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên Từ 2013 đến nay 

11 Võ Đức Thịnh Giáo viên Từ 2002 đến nay 

rường THPT Việt Đức - cái tên thân 

thuộc của biết bao thế hệ người dận 

huyện Cư Kuin nói riêng và tỉnh Đắk 

Lắk nói chung. Nơi đây là ngôi nhà 

chung của hàng vạn con người, là nơi chúng tôi 

đã dành cả tuổi thanh xuân, bầu nhiệt huyết để 

cống hiến vì sự nghiệp trồng người. 

Ngay từ đầu thành lập trường (1983), tiền 

thân là trường cấp 2-3 Việt Đức, mặc dù gặp 

rất nhiều khó khăn, trang bị cơ sở vật chất thiếu 

thốn, nhưng với lòng yêu nghề, tận tuỵ trong sự 

nghiệp trồng người, các thầy giáo, cô giáo đã 

vượt lên trên tất cả, đào tạo ra biết bao thế hệ 

nhân lực cho đất nước. Luôn thấm nhuần lời 

dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm phải 

trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng 

người”. Thế nên, qua các bài giảng của mình, 

các thầy cô thắp sáng ngọn lửa trong tâm hồn 

T 
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các em học sinh về  tinh thần dân tộc, lòng yêu 

nước, tình yêu thương, để các em trở thành 

những công dân tốt, có ích cho xã hội. Trong 

những năm qua, đã có rất nhiều học sinh giỏi 

môn Toán đã được vinh danh trên bảng vàng 

thành tích trong phòng truyền thống của nhà 

trường, có vô số các em học sinh đã thành tài, 

công hiến nhiều thành quả cho xã hội. Đó là 

nhờ công dạy dỗ của các thầy cô giáo. Tổ Toán 

chúng tôi cũng góp phần không nhỏ trong đó. 

Nhiều thầy cô giáo đã cống hiến cả tuổi thanh 

xuân của mình để góp phần vào sự nghiệp giáo 

dục đào tạo học sinh: Thầy giáo Văn Thành 

Sơn(nay là hiệu trưởng trường THPT Y Jut), 

thầy Nguyễn Tấn Cung (tổ trưởng tổ Toán)... 

Thế hệ chúng tôi sau này vẫn tiếp tục phát huy 

tinh thần đó để không ngừng phấn đấu, rèn 

luyện để đào tạo thế hệ tương lai của đất nước. 

Song song với công tác giảng dạy, tổ Toán 

chúng tôi luôn nhiệt tình hưởng ứng các phong 

trào do nhà trường và Sở giáo dục phát động: 

thi giáo viên dạy giỏi các cấp, viết sáng kiến 

kinh nghiệm, thao giảng... Rất nhiều thầy cô đã 

đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp và có 

rất nhiều sáng kiến đã được công nhận. Tất cả 

không ngoài mục đích giúp nâng cao chất 

lượng, hiệu quả của việc dạy học và giúp học 

sinh phát huy tốt nhất năng lực của bản thân. 

Trong những năm gần đây, tỉ lệ thi đỗ tốt 

nghiệp và cao đẳng- đại học của nhà trường 

luôn được cải thiện và tiến bộ theo năm. Cùng 

chung nhịp đập ấy, tỉ lệ học sinh đạt điểm cao 

môn Toán trong kì thi được nâng cao hơn. 

Không những thế, số lượng học sinh đạt giải 

trong các kì thi Olimpic và thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh ngày càng tăng. Có được kết quả đáng 

khích lệ ấy, là sự phấn đấu không biết mệt mỏi 

của các thầy cô, luôn vì học sinh thân yêu. 

Xác định được vai trò là một tổ bộ môn cơ 

bản của nhà trường, tổ Toán luôn đặt việc trau 

dồi, nâng cao chuyên môn là nhiệm vụ hàng 

đầu. Các giáo viên bước đầu đã tìm ra những 

phương pháp giảng dạy để phù hợp với từng đối 

tư-ợng; đặc biệt, đã có thầy cô tạo được phong 

cách riêng, tạo sức hút lớn với học sinh. 

Để có được những thành quả như trên, 

các thành viên của tổ Toán đã mạnh dạn thay 

đổi phương pháp thuyết trình một chiều, thay 

vào đó là hệ thống các câu hỏi lôgic, trọng tâm, 

đưa ra các vấn đề để học sinh chủ động giải 

quyết nhằm phát huy tối đa sức sáng tạo, năng 

lực của học sinh. Chúng tôi đã biến những buổi 

họp tổ thành những buổi thảo luận theo chủ đề, 

trao đổi kinh nghiệm dạy học để mỗi tiết dạy 

trôi qua là những tiết giúp học sinh nắm vững 

kiến thức và yêu môn Toán hơn nữa. Một trong 

những biện pháp nâng cao chất lượng trong 

giảng dạy đó là việc thống nhất chương trình 

nội dung kiến thức chuẩn trong từng bài. Đối 

với những bài khó, cả tổ cùng nghiên cứu, để 

tìm ra được cách tiếp cận hợp lý. Bên cạnh đó, 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

bài giảng được đẩy mạnh, 100% các đồng chí 

trong tổ đã biết sử dụng bài giảng PowerPoint, 

khai thác các nguồn tài liệu từ Internet như 

tranh ảnh, phim ... bước đầu xây dựng được 

ngân hàng bài giảng điện tử, ngân hàng câu hỏi 

để các thành viên trong tổ sử dụng chung và 

trau dồi kỹ năng ứng dụng phương pháp mới 

này. Một số thành viên trong tổ Toán chúng tôi 

đã mạnh dạn trong việc phối hợp với học sinh, 

yêu cầu học sinh tự chuẩn bị tư liệu để phục vụ 

cho bài học, tạo hứng thú rất cao cho học sinh. 

Sự kết hợp phương pháp giáo dục truyền thống 

với hiện đại trong việc giảng dạy đã tạo nên sự 

mới mẻ, hấp dẫn trong bộ môn Toán. 

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường, tổ 

Toán tự hào tự hào vì những đóng góp trong 

thời gian qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy 

tinh thần tốt đẹp đó và sẽ phấn đấu không 

ngừng vì sự nghiệp trồng người. Hi vọng rằng, 

những đóng góp nhỏ nhoi của chúng tôi sẽ góp 

phần cùng các đồng nghiệp trường THPT Việt 

Đức giúp cho ngôi trường của chúng ta luôn là 

địa chỉ đáng tin cậy của những thế hệ học sinh 

hôm nay và mai sau.    
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Tổ trưởng: Võ Đức Tân 

Tổ Phó: Nguyễn Thị Hoa 

 

(Từ trái qua phải Thầy Khôi, Thầy Công, Thầy Nguyên, Cô H Trang, Cô Sương, Cô Phượng, Cô Thảo, Cô Hoa, Cô Hương, 

Thầy Thái, Thầy Tân, Thầy Doanh, Thầy Hà. 

STT Họ Và Tên Chức Vụ Thời Gian Công Tác 

1 Lương Đắc Hiệp TPCM 1988 – 2006 

2 Nguyễn Văn Vĩnh PHT 1983 – 1999 

3 Lê Thị Loan TTCM 1983 – 2015 

4 Nguyễn Xuân Trợ  Giáo viên 1985 – 1990 

5 Hoàng Xuân Thành Giáo viên 1983 – 1983 

6 Phan Sỹ Minh Phương Giáo viên 1991 – 1999 

7 Phan Thị Thành Lý Giáo viên 2004 – 2015 

8 Nguyễn Đình Tuấn Anh Giáo viên 2014 – 2023 

9 Phan Đình Khôi Giáo viên Từ 2015 đến nay 

10 Nguyễn Hữu Công Giáo viên Từ 2016 đến nay 

11 Hoàng Trọng Nguyên Giáo viên Từ 2004 đến nay 

12 Rơ Chăm H Trang Giáo viên Từ 2006 đến nay 

13 Đinh Mai Sương Giáo viên Từ 2007 đến nay 

14 Trần Thị Hồng Phượng Giáo viên Từ 2010 đến nay 
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15 Đặng Thị Phương Thảo Giáo viên Từ 2015 đến nay 

16 Nguyễn Thị Hoa TPCM Từ 2008 đến nay 

17 Trần Thị Thu Hương Giáo viên Từ 2005 đến nay 
18 Hoàng Văn Thái PHT Từ 2000 đến nay 

19 Võ Đức Tân TTCM Từ 2005 đến nay 

20 Nguyễn Kim Doanh Giáo viên Từ 2000 đến nay 
21 Đào Khả Hà Giáo viên Từ 2023 đến nay 

ốn mươi năm thành lập và phát triển 

của trường Trung học phổ thông 

Việt Đức (1983-2023) là chặng 

đường đồng hành và tiếp nối của bao 

thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong các 

tổ chức của nhà trường và các tổ chuyên 

môn… Tổ Vật lí – KTCN  luôn tự hào là tập 

thể đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, 

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong 

từng thời kì. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành 

lập trường, lần theo những những tư liệu, 

trang sử của nhà trường chúng ta có dịp 

được ôn lại về lịch sử, truyền thống của tố 

chuyên môn, nhắc nhớ về các thầy cô giáo 

đã từng cống hiến cho sự nghiệp trồng người 

trong tổ chuyên môn của mình.  

Tổ Vật Lí – KTCN được tách ra từ tổ 

Toán – Lí trước đây, từ năm 2007 đến năm 

2015 nguyên tổ trưởng là cô Lê Thị Loan và 

tổ phó là Thầy Hoàng Trọng Nguyên. Năm 

2015 Cô Lê Thị Loan nghỉ hưu, khi đó tổ 

trưởng là thầy Võ Đức Tân và tổ phó là cô 

Nguyễn Thị Hoa. Thầy Hoàng Trọng 

Nguyên khi đó nguyên là tổ trưởng tổ khảo 

thí. Các thầy cô giáo đi trước đã cống hiến 

rất nhiều cho sự nghiệp trồng người tại ngôi 

trường THPT Việt Đức thân yêu, lòng nhiệt 

huyết yêu nghề của các thế hệ Thầy cô đi 

trước đã tiếp tục thổi lên những ngọn lửa 

nhiệt huyết, muốn cống hiến trong thế hệ 

giáo viên trẻ hiện nay và trong tương lai. 

Tổ Vật Lí - KTCN có truyền thống đoàn 

kết, nhiệt tình và trách nhiệm, có tính kế thừa 

và nối tiếp giữa các thế hệ, song tất cả vẫn 

thương yêu, giúp đỡ nhau về mọi mặt cả 

chuyên môn lẫn đức độ người thầy. Trong 

sinh hoạt, tổ thường xuyên chú trọng các vấn 

đề: Rèn luyện đạo đức tác phong người thầy, 

công tác tự học để không ngừng nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp ý với 

nhau chân thành, thẳng thắn trên tinh thần 

xây dựng để mỗi một cá nhân không ngừng 

tiến bộ. 

Tổ tích cực tham gia các hoạt động của 

nhà trường. Vì vậy, nhiều năm liên tục tổ đều 

đạt tổ lao động tiên tiến. Tổ đã đào tạo rất 

nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh 

qua các năm học như gần đây là Nguyễn 

Văn Đức giải 3, Nguyễn Thị Hà Vy giải 3, 

Bùi Minh Hiếu giải khuyến khích,... Các 

thành viên trong tổ đều được các thế hệ học 

sinh và phụ huynh yêu mến, kính trọng. 

Việc dạy học bộ môn Vật Lí được các 

thầy cô tâm huyết, truyền lửa cho bao thế hệ 

học trò, gieo trong họ những đam mê với bộ 

môn Vật Lí . Những đam mê đó đã là những 

tiền đề quan trọng cho bao thế hệ học sinh 

chọn nghề sau khi ra trường, tiếp tục học 

tập, nghiên cứu trở thành những thầy giáo 

giỏi, kỹ sư giỏi, những người thợ kỹ thuật 

lành nghề trong các ngành, nghề khác nhau, 

góp phần xây dựng đất nước, quê hương, đã 

và đang đóng góp cho sự phát triển của quê 

hương điển hình như em Nguyễn Văn Dũng 

đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh và hiện 

nay đang là giáo viên Vật Lí tại trường 

THPT Krông Ana – Huyện Krông Ana. 

Thời điểm hiện tại, Tổ Vật Lí -KTCN 

đang có một đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, 

B 
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yêu nghề và luôn phấn đấu vươn lên trong 

công tác chuyên môn, khát khao được cống 

hiến và khẳng định mình trong nghề dạy 

học. Chắc chắn rằng sẽ tiếp tục và luôn là 

một tập thể tổ chuyên môn vững mạnh, có 

những đóng góp quan trọng cho những 

chặng đường phát triển mới của trường 

THPT Việt Đức trong tương lai. 

Hiện nay, tổ có 12 thành viên trong đó 

có 4 thạc sỹ đó là Cô Nguyễn Thị Hoa, Cô 

Trần Thị Thu Hương, Cô Đinh Mai Sương, 

Thầy Phan Đình Khôi; tổ có 4 giáo viên đạt 

giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh như Cô Nguyễn 

Thị Hoa, Cô Trần Thị Thu Hương, Thầy 

Nguyễn Hữu Công, Thầy Đào Khả Hà. Tổ 

Vật Lí – KTCN luôn tiếp tục phát huy truyền 

thống, thành tích đã đạt được và trở thành 

một trong những tổ xung kích trong công tác 

giảng dạy và các phong trào thi đua của nhà 

trường. Tổ đã có phòng học bộ môn phục vụ 

cho sinh hoạt chuyên môn, thí nghiệm, thực 

hành. Phong trào tự học, tự bồi dưỡng luôn 

được thực hiện với tinh thần cao, không 

ngừng vươn lên nắm bắt kiến thức, khoa học 

công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng 

dạy, tổ chức tiết dạy theo chương trình 

GDPT 2018 và ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy học thông qua việc sử dụng các 

phương pháp giảng dạy và phần mềm mới, 

với tinh thần “Dù khó khăn đến đâu cũng 

phải thi đua dạy tốt, học tốt”. 

Những năm gần đây tổ Vật Lí - KTCN  

nhiều năm liền đạt danh hiệu “ Tập thể lao 

động tiên tiến năm học 2014-2015; 2015-

2016; 2016-2017”, “Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ năm học”,… Đồng thời cá nhân mỗi giáo 

viên trong tổ cũng đã nỗ lực, phấn đấu và 

đạt nhiều thành tích cao như: Cô Rơ Chăm 

H Trang hai năm liền đạt “Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở” năm học 2020-2021; 2021-2022; 

Cô Đinh Mai Sương năm năm đạt “Chiến sĩ 

thi đua cấp cơ sở” năm học 2009-2010; 

2015-2016; 2017-2018; 2019-2020; 2020-

2021 và bằng khen UBND tỉnh năm 2020-

2021; Cô Trần Thị Thu Hương ba năm đạt 

“Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm học 2017-

2018; 2019-2020; 2020-2021; Thầy Hoàng 

Trọng Nguyên hai năm đạt “Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở” năm học 2015-2016; 2016-2017. 

Nổi bật trong đó có cô Nguyễn Thị Hoa bảy 

năm liên tiếp đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở” năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-

2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 

2021-2022, Bằng khen UBND tỉnh năm học 

2015-2016; Đạt giải nhì “Hội thi giáo viên 

dạy giỏi THPT, GDTX cấp tỉnh năm học 

2017-2018” và đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cấp Tỉnh từ năm học 2017-2018 đến 

năm học 2019-2020”, đồng thời được Giám 

đốc sở GD & ĐT tỉnh Đắk Lắk tặng giấy 

khen “Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và 

Đào tạo Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020”.  

Nhìn lại một chặng đường 40 năm đã 

qua, cùng với với những thành quả đã được 

ghi nhận, còn có rất nhiều những cống hiến 

thầm lặng của nhiều thầy cô giáo trong tổ. 

Những cống hiến đó được tạo nên từ sự hi 

sinh vượt khó, xuất phát từ ý thức trách 

nhiệm và tình yêu thương học trò của mỗi 

thầy cô giáo. Đó là những cống hiến chưa 

được tổng kết và cũng khó lòng để nói cho 

hết, nhưng là phần không nhỏ để tạo nên bề 

dày truyền thống, sự lớn mạnh của tổ Vật Lí 

– KTCN nói riêng và sự nghiệp giáo dục nói 

chung. Đồng thời tập thể giáo viên của tổ 

với đội ngũ chủ yếu là giáo viên trẻ, đã và 

đang phấn đầu rèn luyện phẩm chất đạo 

đức, trao dồi chuyên môn nghiệp vụ để phát 

huy truyền thống của tổ, của trường những 

năm vừa qua và để tiếp tục ghi thêm nhiều 

trang sử vẻ vang mới trong bề dày lịch sử 

nhà trường. 
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              Tổ trưởng: Nguyễn Văn Phước 

Tổ Phó: Phạm Duy Khánh 

 

 

( Từ trái sang: Thầy Khánh, Cô Giang, Cô Châu, Cô Thủy, Thầy Phước, Cô Như Ngọc, Cô Thu, Cô 

Tú, Thầy Định) 

STT Họ Và Tên Chức Vụ Thời Gian Công Tác 

1 Phạm Duy Khánh TPCM Từ 2004 đến nay 

2 Ngô Thị Giang Giáo viên Từ 2009 đến nay 

3 Võ Thị Hương Châu Giáo viên Từ 2015 đến nay 

4 Nguyễn Thị Lệ Thủy Giáo viên Từ 2015 đến nay 

5 Nguyễn Văn Phước TTCM Từ 2001 đến nay 

6 Nguyễn Thị Như Ngọc Giáo viên Từ 2010 đến nay 

7 Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên Từ 2008 đến nay 

8 Lê Thị Cẩm Tú Giáo viên Từ 2009 đến nay 

9 Bùi Đức Định Giáo viên Từ 2010 đến nay 
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ướng đến kỷ niệm 40 năm 

ngày thành lập trường THPT 

Việt Đức, ai trong mỗi chúng 

ta cũng có những bồi hồi, xúc 

động về những kỷ niệm vui buồn gắn liền với 

ngôi trường mến yêu của mình. Nhìn lại 

chặng đường đã qua, mỗi giáo viên của tổ 

Hóa học đều cảm thấy tự hào với những 

thành tích đã đạt được, vì đã góp một phần 

công sức vào sự nghiệp giáo dục của trường 

THPT Việt Đức, của tỉnh nhà. Trường THPT 

Việt Đức hiện là một trong những trường 

trọng điểm trên địa bản tỉnh Đăk Lăk, nơi đã 

đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước. 

Trước nhiệm vụ lớn lao và vinh quang của 

nhà trường, tập thể cán bộ giáo viên và các 

thế hệ của học sinh luôn cố gắng vượt qua 

khó khăn, tô thắm truyền thống vẻ vang của 

nhà trường, trong đó có sự cố gắng không 

ngừng của tổ Hoá học. 

Tổ Hóa học trường THPT Việt Đức 

tiền thân là tổ Hoá – Sinh – Thể do Thầy 

Nguyễn Minh Quang (đã chuyển công tác) 

làm tổ trưởng. Cùng với sự phát triển của 

nhà trường, tổ Hoá – Sinh – Thể không 

ngừng lớn mạnh. Và đến năm 2007, tổ Hóa 

học chính thức được tách ra từ tổ Hoá – Sinh 

– Thể. Dưới sự dẫn dắt, lãnh đạo của Thầy 

tổ trưởng Nguyễn Văn Phước, các thành 

viên của tổ Hóa học luôn đoàn kết, tương trợ 

và giúp đỡ nhau trong mọi công việc, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhà 

trường giao phó. 

Bốn mươi năm qua, các thế hệ thầy cô 

giáo bộ môn Hóa học có người đến rồi đi, có 

người ở lại cống hiến cho mái trường. 

Nhưng tất cả các thầy cô giáo đều chịu khó, 

chỉn chu trong công việc và trong cuộc sống; 

yêu trò, yêu nghề, nối tiếp nhau kế thừa và 

phát huy tinh thần tất cả vì học sinh thân 

yêu, ra sức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục 

ngày một tốt đẹp và bền vững.  

Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, 

nhưng các thành viên trong tổ luôn cố gắng 

phấn đấu và đã đạt được một số thành tích 

nhất định đóng góp vào thành tích chung 

của nhà trường. Cho đến nay 100% các 

thành viên trong tổ đều là giáo viên đạt 

chuẩn, trong đó có 05 đồng chí là Đảng viên, 

03 giáo viên là Thạc sỹ. Trong tổ có một giáo 

viên vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và đào tạo tặng bằng khen Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ vào năm 2014, được Công 

đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen 

vào năm 2010, 3 giáo viên của tổ được 

UBND tỉnh Đăk Lăk tặng Bằng khen vào 

năm 2010, 2018 và 2019, và nhiều thầy cô 

giáo đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ 

sở, giấy khen của Giám đốc Sở, và nhiều 

giấy khen khác. Các thành viên trong tổ tích 

H 
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cực trong phong trào Bồi dưỡng học sinh 

giỏi các cấp đã mang lại kết quả rất phấn 

khởi, trong đó 1 thành viên của tổ bồi dưỡng 

học sinh đạt giải nhì Khoa học kỹ thuật cấp 

Tỉnh năm 2019, 2021 và nhiều thành viên 

trong tổ có thành tích Bồi dưỡng học sinh 

giỏi môn Hóa học cấp Tỉnh và học sinh giỏi 

Olympic truyền thống 10/3 môn Hóa học 

trong nhiều năm qua.  

Tất cả thành viên của tổ đều thể hiện 

sự năng nổ, nhiệt tình trong công tác, không 

ngừng trau dồi năng lực chuyên môn và đổi 

mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu 

cầu học tập của học sinh. Là một trong 

những tổ chuyên môn sớm ứng dụng công 

nghệ thông tin vào giảng dạy, thiết kế bài 

dạy bằng máy tính, sử dụng nhiều phần mềm 

soạn giáo án điện tử, sử dụng nhuần nhuyễn 

phần mềm soạn thảo đề trắc nghiệm, làm 

nhiều đồ dùng dạy học phù hợp với phương 

pháp giảng dạy mới. Kết quả có nhiều học 

sinh đạt điểm cao trong các kì thi tốt nghiệp, 

đại học trước đây và kì thi Tốt nghiệp THPT 

hiện nay. Nhiều năm liền, có nhiều học sinh 

Trường THPT Việt Đức đạt giải học sinh 

giỏi cấp Tỉnh và nhận nhiều huy chương 

môn Hóa học trong các kì thi Olympic do Sở 

tổ chức.  

Để đạt được thành tích này, trước hết 

là sự nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân, sau 

đó là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau 

của các thành viên trong tổ. Tổ Hóa học vì 

thế luôn nhận được sự tín nhiệm của nhà 

trường và các cấp lãnh đạo. Trong quá trình 

phát triển, tổ đã rất nhiều năm được Giám 

đốc Sở tặng Giấy khen tập thể lao động tiên 

tiến và Giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm 

vụ. Hiện tại, tổ Hoá học được nhà trường 

đánh giá là tổ có nhiều đóng góp cho truyền 

thống của nhà trường, có nhiều tiềm năng và 

tiếp tục phát triển trong tương lai. 

Trong thời gian tới, tổ Hóa học quyết tâm 

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát 

hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, nâng 

cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ nhằm 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong 

giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao vị 

thế và uy tín của trường THPT Việt Đức. 
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Tổ trưởng: Nguyễn Ngọc Dũng 

Tổ Phó: Nguyễn Văn Dũng 

 

(Từ trái sang: Thầy Ngọc Dũng, Cô Nhân, Cô Phúc, Cô Nga, Cô Mai, Cô H’ Tuyết Siu, Thầy Văn 

Dũng)

STT Họ Và Tên Chức Vụ 

1 Nguyễn Ngọc Dũng TTCM 

2 Nguyễn Thị Nhân Hiệu Trưởng 

3 Nguyễn Thị Phúc Giáo viên 

4 Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên 

5 Lê Thị Mai Giáo viên 

6 H Tuyết Siu Giáo viên 

7 Nguyễn Văn Dũng TPCM 
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ổ Sinh -KTNN trường THPT Việt 

Đức tiền thân được tách ra từ tổ 

Hóa - Sinh - Thể dục vào đầu 

tháng 8 năm 2007 và do Thầy 

Trần Ngọc Hùng là tổ trưởng; đến năm 2014 

thầy Trần Ngọc Hùng chuyển công tác và cô 

Cao Thị Đức Hà làm tổ trưởng; năm 2016 

cô Cao Thị Đức Hà nghỉ hưu và thầy Nguyễn 

Ngọc Dũng là tổ trưởng cho đến nay. 

Trải qua nhiều lần tách và nhập tổ 

nhưng các thế hệ nhà giáo của tổ chuyên 

môn vẫn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, 

nhất trí, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ trong từng năm học. Các nhà 

giáo trong tổ luôn phấn đấu nỗ lực vươn lên 

để khẳng định vị trí của bản thân được 

ngành tín nhiệm, nhân dân tin tưởng. Kế 

thừa những truyền thống đó, các thành viên 

trong tổ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đi 

đầu trong các hoạt động của nhà trường 

như: ôn luyện học sinh giỏi, phụ đạo học 

sinh yếu, kém, đưa ra sáng kiến và sử dụng 

hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm trong quá 

trình giảng dạy. Tích cực tham gia và đạt 

thành tích cao các cuộc thi do Sở Giáo dục 

và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức. Kết quả đó đã 

được nhà trường, ngành ghi nhận thông qua 

các hình thức khen thưởng các cá nhân của 

tổ được trao hàng năm. 

Hiện nay, tổ Sinh - KTNN có 07 giáo 

viên, trong đó có 01 cán bộ quản lý (hiệu 

trưởng). 100% giáo viên trong tổ đều có 

trình độ đại học, có 06 đồng chí giáo viên là 

Đảng viên ĐCSVN. Nhiệm vụ chính của tổ 

là đảm bảo công tác giảng dạy môn Sinh và 

môn Công nghệ trồng trọt - chăn nuôi của 

tất cả các lớp trong trường. Với sức trẻ, tình 

yêu nghề đã không ngừng vươn lên nắm bắt 

kiến thức, vận dụng khoa học công nghệ 

mới, đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong 

những năm qua Tổ Sinh - KTNN đã đạt được 

nhiều thành tích đóng góp vào thành tích 

chung của nhà trường. Về cá nhân, nhiều cô 

giáo, thầy giáo đã được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cấp cơ sở như thầy Nguyễn Ngọc 

Dũng, thầy Nguyễn Văn Dũng, cô Nguyễn 

Thị Hằng Nga, cô Lê Thị Mai, cô Nguyễn 

Thị Phúc; được chủ tịch UBND tỉnh tặng 

bằng khen như thầy Nguyễn Ngọc Dũng, cô 

Nguyễn Thị Hằng Nga. Đến nay tổ có 03/07 

giáo viên giỏi cấp tỉnh như thầy Nguyễn 

Ngọc Dũng, cô Lê Thị Mai, cô Nguyễn Thị 

Nhân. Tổ cũng đã bồi dưỡng có nhiều học 

sinh đạt giải cao trong kỳ thi cấp tỉnh và cấp 

quốc gia (em Vương Xuân Hồng, Nguyễn 

Thị Phương Thúy, Nguyễn Hoàng Minh Sa, 

Trần Đức Đông, Nguyễn Thị Ngọc Bích, 

Trần Thị Thảo Nguyên, Dương Thị Trà 

Giang, em Nguyễn Thị Xuân, Phạm Hồng 

Trà và gần đây như em Nguyễn Quốc 

Phương đạt giải Nhất tỉnh, giải 3 cấp quốc 

gia)... Đặc biệt tổ Sinh - CN còn là một tập 

thể có tinh thần tương thân, tương ái luôn 

sẵn sàng giúp đỡ động viên nhau hoàn thành 

tốt nhiệm vụ năm học, tích cực, nhiệt tình 

tham gia trong các phong trào thi đua do 

nhà trường và các đoàn thể tổ chức. 

  

T 
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Tổ trưởng: Lê Đăng Duẩn 

Tổ Phó: Nguyễn Thị Bích Chương 
 

 

( Từ trái sang: Cô Lan, Cô Hồng Lý, Cô Huyền, Thầy Duẩn, Cô Bích, Cô Thanh, Cô Chương ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn 

1 Lê Thị Hà Lan Giáo Viên GDCD 

2 H’ Hồng Lí Giáo Viên GDCD 

3 Trần Thị Thanh Huyền Giáo Viên GDCD 

4 Lê Đăng Duẩn TTCM Lịch sử 

5 Lã Thị Bích Giáo Viên Lịch sử 

6 Nguyễn Thị Hoài Thanh Giáo viên Lịch sử 

7 Nguyễn Thị Bích Chương TP, Chủ tịch công đoàn Lịch sử 
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rong 40 năm xây dựng và trưởng 

thành của trường THPT Việt Đức, 

tổ Lịch sử - GDCD luôn sát cánh 

cùng nhà trường trong mọi hoạt động, cố 

gắng vượt qua mọi khó khăn, góp phần quan 

trọng của mình vào sự nghiệp giáo dục 

chung của nhà trường. 

Được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ, 

Ban giám hiệu nhà trường và những kinh 

nghiệm giảng dạy nhiều năm, sự năng động, 

nhiệt tình của các thầy cô giáo và tinh thần 

tương thân, tương ái của các thành viên 

trong tổ mà hoạt động chuyên môn của tổ đã 

và đang có hiệu quả cao. Với đội ngũ giáo 

viên có chuyên môn, tâm huyết cầu thị, tổ đã 

và đang có những đóng góp rất đáng tự hào 

vào bảng thành tích chung của nhà trường. 

Về chuyên môn: nhiều giáo viên trong tổ đạt 

danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Chiến 

sĩ thi đua cơ sở, được nhận Bằng khen của 

Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, UBND tỉnh Đắk Lắk, giấy khen của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. Đặc biệt, tổ 

Lịch sử - GDCD là tổ có thành tích cao 

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp 

tỉnh, đặc biệt thành tích trong thi tốt nghiệp 

THPT môn GDCD có học sinh đạt điểm 10 

và tỉ lệ điểm môn GDCD cao. Với đóng góp 

và thành tích đạt được tổ nhiều năm liền 

được Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk công 

nhận Tập thế lao động tiên tiến và tặng giấy 

khen. Năm học 2008-2009, Tổ được UBND 

tỉnh Đắk Lắk công nhận Tập thể lao động 

tiên tiến và tặng Bằng khen của UBND Tỉnh. 

Về các hoạt động phong trào: tham gia 

đầy đủ các hoạt động văn nghệ - TDTT, các 

cuộc thi an toàn giao thông, tìm hiểu pháp 

luật, bảo vệ môi trường, các hoạt động đền 

ơn đáp nghĩa, từ thiện,… do các cấp phát 

động, đặc biệt có 02 giáo viên được Liên 

đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen. 

Những kết quả và thành tích mà tổ Lịch 

sử - GDCD đạt được kể trên rất đáng trân 

trọng và đầy tự hào, song cũng còn khá 

khiêm tốn so với những thành tích to lớn của 

trường THPT Việt Đức đã đạt được trong 40 

năm qua. Tuy nhiên với tinh thần đầy lạc 

quan, giữ vững và phát huy những thành tích 

đã đạt được, tập thể tổ Lịch Sử - GDCD sẽ 

không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu đổi 

mới toàn diện của ngành giáo dục hiện nay. 

Hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập 

trường, ai trong mỗi người chúng ta cũng có 

những phút giây bồi hồi, xúc động về những 

kỷ niệm với ngôi trường mến yêu của mình. 

Nhìn lại chặng đường đã đi qua tuy chưa 

phải là dài với biết bao khó khăn chúng ta 

càng trân trọng những thành quả đã đạt 

được, cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh 

của nhà trường là sự vươn lên không ngừng 

của tổ Lịch sử - GDCD. Dù trong hoàn cảnh 

nào dưới tác động của cơ chế thị trường và 

xu thế phát triển của xã hội, các thầy cô 

trong tổ vẫn vững niềm tin, không ngừng cố 

gắng trau dồi chuyên môn, đạo đức nghề 

nghiệp nhằm đem lại kết quả cao trong 

giảng dạy và giáo dục học sinh, góp phần 

vào sự nghiệp trồng người của đất nước nói 

chung và sự lớn mạnh từng bước khẳng định 

vị trí của trường THPT Việt Đức trên bản đồ 

giáo dục tỉnh nhà 

T 
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Tổ trưởng: Bùi Thị Mai Hạnh 

Tổ phó: Võ Sĩ Trung 

 

 
 

( Từ trái sang: Cô Hạnh, Cô Nhàn, Cô Nhung, Thầy Trung, Cô Mỹ, Cô Hảo, Cô Hoa, Cô Anh) 

 

STT Họ và Tên Chức vụ Thời gian công tác 

1 Bùi Thị Mai Hạnh TTCM Địa lý Từ 2003 đến nay 

2 Đậu Nguyễn Thanh Nhàn Giáo viên Tin học Từ 2008 đến nay 

3 Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên Tin học Từ  2014 đến nay 

4 Võ Sĩ Trung TPCM Tin học Từ 2016 đến nay 

5 Dương Thị Hoàng Mỹ Giáo viên Địa lý Từ 2002 đến nay 

6 Hồ Thị Hảo Giáo viên Tin học Từ  2010 đến nay 

7 Võ Thị Kiều Hoa Giáo viên Tin học Từ 2006 đến nay 

8 Nguyễn Thị Anh Giáo viên Địa lý Từ 2006 đến nay 
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ự hình thành và phát triển của tổ 

Địa lý – Tin học là chặng đường 

gắn liền với sự hình thành và phát 

triển của trường THPT Việt Đức. 

Từ những ngày đầu đầy gian khó, Tổ Địa lý 

– Tin học là nơi quy tụ của nhiều thầy cô vừa 

chuyển công tác từ ngôi trường khác cả 

trong và ngoài tỉnh về, vừa là sự bổ sung 

giáo viên mới. Vượt qua mọi khó khăn, tập 

thể tổ là một khối đoàn kết không chỉ trong 

chuyên môn mà trong cả tình đồng nghiệp 

chân thành, chia sẻ, yêu thương trong 40 

năm xây dựng và phát triển của trường 

THPT Việt Đức, tổ Địa lý – Tin học luôn sát 

cánh cùng nhà trường trong mọi hoạt động, 

cố gắng vượt qua mọi khó khăn, góp phần 

quan trọng của mình vào sự nghiệp giáo dục 

chung của nhà trường. 

Về bộ môn Địa lý, tiền thân là cô Đỗ 

Thị Thanh và thầy Nguyễn Văn Tâm về 

trường dạy từ khi mới thành lập trường vào 

tháng 6 năm 1983. Đến năm 1991, tổ Văn – 

Sử – Địa được thành lập, sau đó kết hợp với 

bộ môn Ngoại ngữ thành lập tổ Ngoại ngữ – 

Lịch Sử – Địa lý. Bắt đầu từ năm học 2002 

–  2007 mang tên tổ Sử – Địa – GDCD. Từ 

năm 2007 đến năm 2020 tổ Địa lý tách ra 

thành một tổ riêng và đã có nhiều đóng góp 

cho nhà trường. Bộ môn Địa lý luôn có nhiều 

thành tích trong giảng dạy chuyên môn, 

trong bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Là 

Tổ nhiều năm đạt nhiều danh hiệu tổ Lao 

động tiên tiến, được Sở GD và ĐT Đắk Lắk 

khen. 

Về Bộ môn Tin học, so với các môn học 

khác thì bộ môn Tin học trong nhà trường là 

môn học mới được ra đời sau. Trên phạm vi 

cả nước, Bộ GD&ĐT đã đưa việc dạy Tin 

học vào chương trình chính khóa cho các 

trường chuyên ban từ năm 1993 – 1994. Đối 

với trường THPT Việt Đức nói riêng và tỉnh 

Đắk Lắk nói chung môn Tin học bắt đầu 

được dạy đại trà từ năm 2005. Thời kỳ đầu 

cơ sở vật chất ở trường đang thiếu thốn, gặp 

nhiều khó khăn trong quá trình dạy và học. 

Máy tính thì lạc hậu, công tác hỗ trợ kỹ thuật 

hạn chế, ban đầu đa số là giáo viên Toán – 

Tin dạy, học sinh vùng nông thôn chưa được 

tiếp xúc với máy tính. Cùng với sự phát triển 

của công nghệ và quá trình hội nhập, bộ 

môn Tin học trở thành môn học quan trọng 

trong nhà trường không chỉ ở khía cạnh là 

một môn khoa học cơ bản mà còn góp phần 

đào tạo nghề phổ thông cho học sinh. 

Được sự chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, 

Ban lãnh đạo nhà trường và những kinh 

nghiệm giảng dạy nhiều năm, sự năng động, 

nhiệt tình của các thầy cô giáo và tinh thần 

tương thân, tương ái của các thành viên 

trong tổ mà hoạt động chuyên môn của tổ đã 

S 
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và đang có hiệu quả cao. Với đội ngũ giáo 

viên có chuyên môn, tâm huyết cầu thị, tổ đã 

và đang có những đóng góp rất đáng tự hào 

vào bảng thành tích chung của nhà trường. 

Về chuyên môn: nhiều giáo viên trong 

tổ đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp 

Tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận 

Bằng khen của UBND Tỉnh, giấy khen của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. Đặc biệt 

tổ Địa lý – Tin học là tổ có thành tích cao 

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp 

Tỉnh nhiều năm liên tục với nhiều giải Nhất, 

Nhì, Ba,... học sinh vào đội tuyển học sinh 

giỏi Quốc gia, học sinh giỏi Olimpic 10/3, 

đặc biệt thành tích trong thi tốt nghiệp 

THPT môn Địa lý nhiều năm liền có học sinh 

đạt điểm tỉ lệ cao so với mặt bằng chung. Với 

thành tích đạt được tổ nhiều năm liền được 

Tổ lao động tiên tiến, được Sở GD và ĐT 

Đắk Lắk khen. 
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 Tổ trưởng: Hà Huy Bình 

Tổ phó: Nguyễn Thị Tố Hằng 

 

 
( Từ trái sang: Cô Kim Hương, Cô Mai Hương, Cô Thủy, Cô Vân, Cô Tuyết, Thầy Bình, Cô Thị 

Hương, Cô Nguyệt, Cô Liễu, Cô Hằng ) 

 

STT Họ Và Tên Chức vụ Thời gian công tác 

1 Nguyễn Thị Kim Hương Giáo viên Từ 2013 đến nay 

2 Đỗ Thị Mai Hương Giáo viên Từ 2002 đến nay 

3 Bùi Thị Thuỷ Giáo viên Từ 2002 đến nay 

4 Mai Thị Vân Giáo viên Từ 2011 đến nay 

5 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Từ 1997 đến nay 
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6 Hà Huy Bình TTCM Từ 2006 đến nay 

7 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Từ 2007 đến nay 

8 Nguyễn Thị Bích Nguyệt PHT Từ 2015 đến nay 

9 Phạm Thị Liễu Giáo viên Từ 2000 đến nay 

10 Nguyễn Thị Tố Hằng TPCM Từ 2006 đến nay 

11 H Hồng Thắm Giáo viên Từ 2014 đến nay 

ẫu thời gian có trôi đi, cuộc sống 

luôn thay đổi thì người giáo viên 

dạy ngữ Văn luôn không quên sứ 

mệnh cao cả của mình: "Văn học là nhân 

học" cùng tâm niệm dạy môn Văn không chỉ 

là truyền trao kiến thức, mà dạy cho học 

sinh cách làm người. Mỗi giáo viên là thân 

giáo. Chúng tôi đã và đang dành tất cả tâm 

huyết của mình để truyền đạt tri thức, lòng 

biết ơn, văn hóa dân tộc, tình yêu thương, 

lòng nhân ái, và trách nhiệm đối với xã hội 

và con người. Chúng tôi đưa chữ "Đạo" vào 

trong công việc giảng dạy, coi mình như 

những nghệ nhân tạo ra tuyệt phẩm cho 

cuộc đời để đạt đích đến là mỗi học trò của 

trường THPT Việt Đức là những công dân 

có đủ Tâm- Tầm –Tài-Trí trong tương lai. 

Tổ Ngữ Văn được tách ra từ tổ Khoa 

Học Xã Hội của trường cấp 2-3 Việt Đức 

nay là trường THPT Việt Đức từ năm 1987 

cho đến nay, nguyên tổ trưởng là thầy Phan 

Bá Tiến, khi thầy Tiến chuyển công tác thì 

thầy Nguyễn Vịnh làm tổ trưởng, tổ phó là 

cô Nguyễn Thị Hiền. Khi thầy Nguyễn Vịnh 

không đủ điều kiện sức khoẻ không thể tiếp 

tục giảng dạy thì cô Lê Thị Lệ Thuỷ làm tổ 

trưởng, sau khi cô Lê Thị Lệ Thuỷ về hưu thì 

thầy Nguyễn Văn Hùng làm tổ trưởng rồi 

thầy được bổ nhiệm làm hiệu phó năm học 

2013, năm 2015 Nguyễn Văn Hùng chuyển 

công tác về trường THPT Hồng Đức thì 

thầy Hà Huy Bình được bổ nhiệm làm tổ 

trưởng, cô Nguyễn Thị Tố Hằng là tổ phó. 

Để tổ Ngữ văn đạt được thành tựu như 

ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt không nhỏ 

của các thế hệ thầy cô đi trước như thầy 

Nguyễn Vịnh say mê cống hiến cho học trò 

những tiết dạy sâu lắng không thể nào quên, 

Cô Lê Thị Lệ Thuỷ trao cho học trò nhiều 

chiêm nghiệm sâu sắc qua những giờ giảng 

dạy đầy nhiệt huyết, thầy Nguyễn Văn Hùng 

với những bài giảng truyền cảm hứng đầy 

lôi cuốn, cô Nguyễn Thị Hiền tâm huyết 

đồng hành cùng các tổ viên...Và những thầy 

cô thế hệ trước đã gieo trồng những điều tốt 

đẹp, dành một phần lớn thời gian quý báu 

và và sức trẻ cho học sinh, tổ viên và ngôi 

trường này, chúng tôi không thể nào quên 

công lao của quý thầy cô đã đặt những viên 

gạch đầu tiên cho tổ có thành tựu như ngày 

hôm nay.  

Tổ ngữ Văn từ xưa đến nay luôn có 

truyền thống đoàn kết dân chủ và trách 

nhiệm, kế thừa từ các thế hệ thầy cô đi 

trước. Chúng tôi luôn dặn mình làm tròn sứ 

mệnh người thầy. Trong sinh hoạt chuyên 

môn tổ thường chú trọng đào sâu, trao đổi 

D 
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chuyên môn để những bài giảng ngày càng 

hoàn thiện hơn, các thầy cô luôn lấy đại cục 

làm trọng, tương trợ nhau không chỉ trong 

công tác chuyên môn mà còn quan tâm thiết 

thực đến đời sống của các tổ viên. Không 

chỉ nhiệt tình trong giảng dạy mà thầy cô 

còn nỗ lực trong các hoạt động thi đua do 

cấp trên đề ra. Sự nỗ lực của thầy cô đã 

được đền đáp bằng kết quả ngọt ngào. 

Nhiều năm liên tục tổ đều đạt tổ lao động 

tiên tiến. Tổ đã phát hiện và bồi dưỡng ra 

nhiều học sinh giỏi mang vinh quang về cho 

nhà trường như cựu học sinh Nguyễn Thị 

Thảo Nguyên đạt giải 3 học sinh giỏi quốc 

gia năm học 2012-2013, giải nhất học sinh 

giỏi tỉnh cùng năm. Em Bùi Thị 

PhươngAnh, Trương Thị Thanh Hằng, 

Nguyễn Kim Sinh đạt giải 3 học sinh giỏi 

tỉnh năm học 2013-2014. Em Nguyễn Thị 

Thu Hạ giải 3 học sinh giỏi tỉnh năm học 

2013-2014. Em Đặng Thị Thu Thảo HCV 

Olimpic 10.3… Các thành viên trong tổ đều 

được các thế hệ học sinh và phụ huynh tin 

yêu, kính trọng.  

Giảng dạy môn ngữ văn không chỉ 

truyền thụ kiến thức cho học sinh thi vượt 

qua môn học để lấy tấm bằng tốt nghiệp làm 

vé thông hành vào đời mà môn Ngữ Văn còn 

góp phần bồi dưỡng cho các em vun bồi vào 

gốc rễ, lấy chữ hiếu, lòng biết ơn làm trọng. 

Hiếu lễ nghĩa là gốc, kiến thức là ngọn. Nếu 

gốc về đạo đức không chắc thì kiến thức 

cũng không mang lại giá trị gì, thậm chí còn 

gây hại cho xã hội. Khổng Tử từng nói, 

trong một ngàn chữ thì chữ hiếu đứng đầu, 

môn Ngữ Văn dạy cho học sinh hiếu kính 

với cha mẹ, lễ phép với thầy cô, lấy đức là 

gốc thì sau khi học sinh ra trường sẽ có làn 

ranh để bảo vệ các em không sa vào những 

cạm bẫy cuộc sống. Thầy cô tổ Văn luôn dạy 

học sinh có PHÚC thì có PHẦN, có phúc có 

ĐỨC thì mặc sức mà ăn. Thiên chức của 

môn Văn vô cùng lớn nên trách nhiêm của 

người giáo viên dạy Văn là rất lớn nhất là 

trong giai đoạn hiện nay. 

Hiện nay, tổ có 11 thành viên trong đó 

có 1 thạc sỹ có Tâm, có Tầm là Cô Nguyễn 

Thị Bích Nguyệt đang là hiệu phó nhà 

trường. Cô luôn sắc sao hỗ trợ tổ về mặt 

chuyên môn cũng như đưa ra những giải 

pháp phù hợp để đưa tổ đi lên. Thầy Hà Huy 

Bình là tổ trưởng luôn đồng hành với thầy 

cô tổ viên trong chuyên môn và cuộc sống, 

cô Nguyễn Thị Tố Hằng là tổ phó luôn nỗ 

lực hoàn thiện bản thân để có thể cống hiến 

nhiều hơn cho học sinh. Các thành viên của 

tổ luôn nỗ lực hết mình trong giảng dạy và 

rèn luyện nên được nhà trường, học sinh và 

quý phụ huynh mến yêu và quý trọng. 

Trong những năm gần đây, tổ Văn 

nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao 

động tiên tiến”: năm học 2007-2008, 2014-

2015; 2015-2016; 2016-2017”. Cá nhân 

mỗi giáo viên trong tổ luôn nỗ lực, phấn đấu 

và đạt nhiều thành tích cao như: thầy 

Nguyễn Văn Hùng là giáo viên dạy giỏi cấp 

tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm 

liền, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải 3 cấp 

Quốc gia và nhiều thành tích nổi bật khác. 

Cô Lê Thị Lệ Thuỷ là giáo viên dạy giỏi cấp 

tỉnh, ôn học sinh giỏi tỉnh đạt giải cao.Thầy 

Hà Huy Bình đạt nhiều thành tích trong 

công tác giảng dạy: năm 2013-2013 đạt 

giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, năm 2012-2013, 

2013-2014, 2014-2015, 2016-2017, 2020-

1021 đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, năm 

học 2014-2015 sáng kiến kinh nghiệm đạt 

giải A, ôn học sinh giỏi Olimpic 10.3 đạt 

huy chương vàng năm học 2019-2020, giải 

nhì học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2016-2017. 

Cô Nguyễn Thị Tố Hằng đạt chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở năm học 2012-2013, 2013-2014, 
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2022-2023, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 

học 2012-2013, giấy khen giám đốc sở có 

thành tích viết sáng kiến kinh nghiệm đạt 

giải năm học 2012-2013, giấy khen của 

giám đốc sở thành tích Giáo án điện tử cấp 

tỉnh năm học 2012-2013, bằng khen giám 

đốc sở 2015-2016, 2017-2018, giấy khen 

bồi dưỡng học sinh giỏi giải nhì năm học 

2014-2015, 2015-2016, năm 2021-2022 

giấy khen của giám đốc sở. Cô Đỗ Thị Mai 

Hương năm 2006-2007 đạt “Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở”, 2007-2008, 2009-2010, 

2013-2014, 2015-2016, 2022-2023 được 

tặng giấy khen của giám đốc sở, giấy khen 

bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải ba cấp tỉnh 

năm học 2013-2014, 2017-2018, đạt giải 

nhì học sinh giỏi tỉnh 2022-2023, giấy khen 

của giám đốc sở về thành tích giáo án điện 

tử cấp tỉnh. Cô Nguyễn Thị Kim Hương đạt 

chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2022-

2023, giấy khen của giám đốc sở có thành 

tích bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh đạt giải nhì 

năm học 2022-2023. Cô Nguyễn Thị Tuyết 

được nhà nước tặng bằng khen vì Sự Nghiêp 

Giáo Dục. Cô Bùi Thị Thuỷ luôn là một giáo 

viên chủ nhiệm giỏi, xuất sắc trong công tác 

Công đoàn, các cô giáo Phạm Thị Liễu, 

Nguyễn Thị Hương, Mai Thị Vân luôn nỗ 

lực trong công tác giảng dạy và chủ nhiệm 

được nhà trường đánh giá cao, được phụ 

huynh và học sinh yêu mến.  

40 năm đã trôi qua, chúng tôi thấm 

thía một chân lí rằng giáo dục không chỉ 

truyền đạt kiến thức mà còn là việc giao 

trồng tâm thức các em học sinh suối nguồn 

trí tuệ, tình yêu thương thuần khiết vì chỉ có 

tình yêu thần khiết mới chạm đến trái tim 

học sinh. Chúng tôi những thầy cô giáo dạy 

môn ngữ Văn luôn cố gắng làm "những 

ngọn nến cháy hết mình" để thắp sáng 

những ngon nến nơi các học sinh thân yêu, 

nếu ngon nến ở các em tắt một ngàn lần thì 

chúng tôi nguyện thắp sáng nó một ngàn lẻ 

một lần để sự nghiệp giảng dạy là một Sứ 

Mệnh chứ không đơn giản là một nghề mưu 

sinh. Dẫu khó khăn vẫn còn đó, thách thức 

chưa dừng lại nhưng chúng tôi không nản 

lòng. 

Trường THPT Việt Đức mãi dấu yêu 

trong trái tim mỗi giáo viên tổ Ngữ văn, 

chúng tôi nguyên dành hết thời gian và tâm 

huyết còn lại của đời mình để làm cho mái 

trường này mãi là nơi neo đậu kí ức tuổi xưa 

của các thế hệ học sinh và giáo viên và phụ 

huynh.THPT Việt Đức 40 năm thắp sáng 

những ước mơ.  
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Tổ trưởng: Trần Thị Ánh Ngọc 

Tổ phó: Huỳnh Thị Mộng Tuyền 

 

 
2012 

 
2023 

Thành viên Tổ Ngoại Ngữ Trường THPT Việt Đức từ năm 1983 đến nay 

STT Họ và Tên Chức vụ Thời gian công tác 

1 Võ Văn Hùng Anh TTCM 1983- 2012 

2 Lâm Hoàng Mỹ Phượng TTCM 1988- 2019 

3 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên 1997-1999 

4 Đoàn Văn Trinh TTCM 1998-1999 

5 Vũ Quốc Thanh Hiền Giáo viên 1998-1999 

6 Phạm Thị Thơm TPCM 1998-1999 

7 Lê Thị Khánh Chi Giáo viên 2001-2003 

8 Hoàng Thị Kim Cúc Giáo viên 2000-2009 

8 Đoàn Thị Thu Nhung Giáo viên 2015-2018 

16 Nông Thị Thu Hà Giáo viên Từ 2019 đến nay 

20 Phạm Thị Hoàng Nga Giáo viên Từ 2012 đến nay 

13 Nguyễn Thị  Ái Tuyết Giáo viên Từ 1999 đến nay 
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19 Bùi Thị Hằng Giáo viên Từ 2011 đến nay 

11 Nguyễn Thị Thái Giáo viên Từ 1997 đến nay 

18 Huỳnh Thị Kim Dung Giáo viên Từ 2009 đến nay 

17 Huỳnh Thị Mộng Tuyền TPCM Từ 2009 đến nay 

14 Nguyễn Thị Hồng Phượng Giáo viên Từ 2005 đến nay 

10 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên Từ 2006 đến nay 

12 Nguyễn Thị Khoa Giáo viên Từ 1999 đến nay 

15 Trần Thị Ánh Ngọc TTCM Từ 2002 đến nay 

 

rong những giai đoạn đầu khi tổ 

Ngoại ngữ thành lập ở trường 

THPT Việt Đức gặp rất nhiều khó 

khăn khi địa bàn giảng dạy của trường nằm 

ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, các 

em học sinh ở đây chủ yếu là dân tộc thiểu 

số khi tiếng Việt còn nói và viết chưa sành 

sỏi thì việc dạy một ngôn ngữ mới cũng gặp 

rất nhiều khó khăn. Người đi đầu trong quá 

trình mở đầu cho tổ đó chính là thầy Võ Văn 

Hùng Anh, lúc này các thầy cô ngoài việc 

bám sát sách giáo khoa còn phải tự soạn và 

nghiên cứu phương pháp giảng dạy phù hợp 

theo cách riêng để học sinh có thể thích ứng 

được với môn học mới này, giai đoạn ban 

đầu tuy gặp rất nhiều thách thức nhưng với 

sự tâm huyết của các thầy cô tổ Ngoại ngữ, 

học sinh dần thích ứng với môn học này. Sau 

khi thầy Hùng Anh nghỉ hưu, cô Lâm Hoàng 

Mỹ Phượng lại tiếp tục dẫn dắt tổ từ năm 

2012 cho đến khi cô nghỉ hưu năm 2019. 

Càng về sau, tổ Ngoại ngữ của trường như 

có thêm làn gió mới cùng với sự trẻ trung, 

năng động từ các giáo viên trẻ mới về 

trường. Hiện tại, tổ Ngoại ngữ là tổ duy nhất 

của trường gồm dàn đội hình 100% là giáo 

viên nữ với 11 thành viên, dưới sự dẫn dắt 

của Ms. Ánh Ngọc. 

Từ khi thành lập đến nay tổ đã trải qua 

không ít khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, 

các thành viên trong tổ cũng không ngừng 

nỗ lực và đã đạt những thành tích đáng kể 

trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học 

sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi Olympic 

10/3, các cuộc thi khoa học kỹ thuật, thi IOE 

trên mạng …  

Trong năm học 2021-2022 khi vừa học 

vừa chống dịch COVID-19, các thầy cô 

T 
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trong tổ đã linh động giờ dạy học trực tuyến 

để không gián đoạn quá trình học tập của 

các em, các lớp học online đã được kết nối 

qua internet không kể ngày đêm, tận tâm 

giảng dạy, truyền lửa, truyền nhiệt từ 

khoảng cách xa. Từ đó cải thiện kết quả học 

tập và điểm thi cho các em học sinh đồng 

bào dân tộc thiểu số trong vùng. Trong các 

kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, 

nhiều học sinh là thủ khoa trường, thủ khoa 

ngành, chất lượng điểm số môn tiếng Anh 

dần được cải thiện và trở thành một trong 

những môn có nhiều điểm cao trong kỳ thi 

THPT . Các thầy cô trong tổ không ngừng 

thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng 

dạy và học triển khai môn học này phù hợp, 

hiệu quả khi xen lẫn trong những tiết học là 

những bài giảng có video có âm thanh chất 

lượng được thu từ người bản xứ, hình ảnh 

sinh động, hấp dẫn đã tạo nên sự thay đổi 

đáng kể về năng lực tiếp thu, giúp những thế 

hệ học sinh của trường có Tiếng Anh là hành 

trang vững vàng cho những chặng đường 

phát triển tiếp theo. Ngoài công việc chuyên 

môn, các thành viên trong tổ còn tích cực 

tham gia các công tác, hoạt động khác của 

trường như công tác Công đoàn, Đoàn 

thanh niên, công tác chủ nhiệm, tham gia 

các hoạt động ngoại khóa học thuật, Hội 

thao Công đoàn ngành giáo dục.  

Bên cạnh công tác chuyên môn, đoàn 

thể của trường, tất cả giáo viên chúng tôi 

luôn sát cánh cùng học sinh của trường 

trong những hoạt động ngoại khóa, tổ đã 

thành lập sân chơi CLB Tiếng Anh với lượng 

thành viên rất đông đảo hỗ trợ các em trong 

lĩnh vực chuyên môn như: tự tin trước đám 

đông, dám thể hiện bản thân, học cách giao 

tiếp bằng tiếng Anh và luôn được học sinh 

trong trường thương mến, tin yêu. Các cô 

trong tổ cũng thường xuyên tổ chức thao 

giảng, dự giờ, họp tổ để cùng trao đổi, chia 

sẻ, góp ý về kinh nghiệm, chuyên môn dạy 

học.  

Thời gian thoi đưa, thấm thoắt đã 40 

năm trường Việt Đức được thành lập, suốt 

ngần ấy thời gian các thầy cô trong tổ Ngoại 

ngữ luôn được nhận những tình cảm yêu 

thương nhất từ những lứa học sinh của 

mình, mỗi lời khen, mỗi sự cố gắng của học 

sinh của trường, của Sở giáo dục, của tỉnh, 

luôn là những lời động viên, khích lệ nhất 

đối với giáo viên chúng tôi. Nối tiếp những 

thành tích và thành quả trước đó, tổ Ngoại 

ngữ trong những năm tới sẽ tiếp tục phát huy 

hơn nữa sự năng động, sáng tạo vốn có, cố 

gắng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, khơi 

gợi đam mê, sự yêu thích Tiếng Anh ở học 

sinh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 

giao. 
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Tổ trưởng: Nguyễn Hữu Thanh 

Tổ phó: Trần Khắc Toàn  

(Từ trái qua Thầy Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hữu Thanh, Nguyễn Thanh Học, Trần Hữu Nghĩa, 

Nguyễn Thị Hoa, Trần Khắc Toàn, Trần Trọng Linh, Đặng Quốc Quyết, Nguyễn Ngọc Lợi) 

 

ổ Thể dục – GDQP  của trường 

THPT Việt Đức  là một trong  09 tổ 

chuyên môn của trường. Được thành 

lập từ khi thành lập trường.Tổ được  

 

tách ra từ tổ Hóa -  Thể dục thành tổ riêng 

biệt là Tổ Thể dục – GDQP năm 2009. Tổ có 

9 thành viên đó có 06 giáo viên bộ môn 

GDTC, 03 giáo viên bộ môn GDQP – AN. 

STT Họ Và Tên Chức Vụ Thời Gian Công Tác 

1 Nguyễn Văn Tùng Giáo viên Từ 2019 đến nay 

2 Nguyễn Hữu Thanh TTCM Từ 2006 đến nay 

3 Nguyễn Thanh Học Giáo viên Từ 1994 đến nay 

4 Trần Hữu Nghĩa Giáo viên Từ 1997 đến nay 

5 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Từ 2012 đến nay 

6 Trần Khắc Toàn TPCM Từ 2001 đến nay 

7 Trần Trọng Linh Giáo viên Từ 2020 đến nay 

8 Đặng Quốc Quyết Giáo viên Từ 2012 đến nay 

9 Nguyễn Ngọc Lợi Giáo viên Từ 2013 đến nay 

T 
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100% giáo viên trong tổ đều có trình 

độ đạt chuẩn, có 07 đồng chí giáo viên là 

đảng viên  Đảng Cộng sản Việt Nam còn lại 

là Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh. Nhiệm vụ chính của tổ là đảm bảo 

công tác giảng dạy môn GDTC, GDQP – AN 

ngoài ra các thành viên trong tổ còn kiêm 

nhiệm các công việc khác ủy viên Ban Chấp 

hành  Công đoàn, Đoàn thanh niên … 

Tập thể tổ Thể dục – GDQP là một tập 

thể đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn 

phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ 

được giao. Toàn tổ đã thực hiện tốt quy định 

của nhà trường, thực hiện tốt mọi quy chế 

chuyên môn của ngành. Các giáo viên trong 

tổ đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và 

thường xuyên trao đổi trong tổ, nhóm 

chuyên môn  để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ, thường xuyên nghiên cứu 

học hỏi và ứng dụng CNTT một cách hiệu 

quả vào dạy học. 

Các giáo viên trong tổ có trình độ 

chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách 

nhiệm cao trong công tác giảng dạy và kiêm 

nhiệm. Chính vì vậy, công việc học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương 

pháp giảng dạy trong giai đoạn hiện nay có 

nhiều thuận lợi, qua đó đảm bảo chất lượng 

giảng dạy góp phần vào thành tích chung 

của nhà trường. 

Trong những năm qua cùng với sự lớn 

mạnh của nhà trường, Tổ Thể dục – GDQP 

đã đạt được nhiều thành tích đóng góp vào 

thành tích chung của nhà truờng. Tổ  thường 

xuyên đạt danh hiệu tập thể lao động tiên 

tiến trong các năm học cụ thể: 

Năm học 2017 – 2018 tổ đạt danh hiệu “ tâp 

thể lao động tiên tiến” và được giám đốc sở 

tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Năm học 2020 – 2021 tổ đạt danh hiệu “ tâp 

thể lao động tiên tiến”. 

Năm học 2017 – 2018 tổ đạt danh hiệu 

“ tâp thể lao động tiên tiến” và được giám 

đốc sở tặng giấy khen. 

Năm học 2021 – 2022 tổ đạt danh hiệu 

“ tâp thể lao động tiên tiến” và được giám 

đốc sở tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

Năm học 2022 – 2023 tổ đạt danh hiệu 

“ tâp thể lao động tiên tiến” và được giám 

đốc sở tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

Về cá nhân nhiều giáo viên đã được  

công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được 

giám đốc  tặng giấy  khen. Tham gia huấn 

luyện và đạt thành tích cao trong các giải 

đấu, hội thi do Sở và huyện nhà tổ chức. 

 
( Đội bóng chuyền nam  đạt huy chương bạc, đội 

bóng chuyền nữ đạt huy chương vàng tại hội 
khỏe phù đổng cấp tỉnh năm 2020) 

 

(Đội tuyển dự thi Hội thao giáo dục quốc phòng 

cấp tỉnh năm 2019, đạt giải nhất nội dung ném 

lựu đạn, nhất nội dung tháo lắp súng AK  và nhất 

nội dung chạy vũ trang) 

Trong thời gian tới, tập thể Tổ Thể dục 

– GDQP sẽ tiếp tục phát huy  những thành 

tích đã đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ đựợc giao, đáp ứng 

yêu cầu dạy học trong thời kỳ mới. 
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Tổ trưởng: Trần Xuân Hiếu 

 Tổ phó: Lê Thị Phượng 

(Từ trái qua Đ/c Trần NgọcToản, Lê Thị Hải Yến, Trần Thị Thu Hiên, Trịnh Minh Họa, Trần Xuân 

Hiếu) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ chuyên môn 

1 Trần Ngọc Toản Thành viên Bảo vệ 

2 Lê Thị Hải Yến Thành viên Y tế 

3 Lê Thị Phượng Tổ phó Văn thư 

4 Trần Thị Thu Hiên Thành viên Thư viện 

5 Trịnh Minh Hoạ Thành viên Thiết bị 

6 Trần Xuân Hiếu Tổ trưởng Kế toán 

7 Lữ Thị Tâm Thành viên Thủ Quỹ 

8 Hoàng Thái Nhật Thành viên Bảo vệ 

9 Phan Thị Chí Ái Thành viên Phục vụ 
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ùng với sự thành lập và phát triển 

của trường THPT Việt Đức, tổ Văn 

phòng trường THPT Việt Đức được 

thành lập tháng 6 năm 1983 theo 

điều lệ trường THCS, THPT và trường 

THPT nhiều cấp học. Qua 40 năm hình 

thành và phát triển số lượng và chất lượng 

đội ngũ nhân viên của tổ ngày càng được 

nâng cao, hàng năm có nhiều hoạt động tích 

cực hỗ trợ phục vụ cho công tác dạy và học, 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 

học của nhà trường.  

I. Quá trình hình thành tổ văn phòng: 

Trường THPT Việt Đức được thành 

lập theo Quyết định số 536/QĐ-UB, ngày 20 

tháng 6 năm 1983 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Đăk Lăk và lúc đó tổ Văn phòng cũng chính 

thức được thành lập. 

Đến năm 2007 theo Quyết định 

120/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2007 

của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk về việc 

thành lập trường Trung học Phổ thông Việt 

Đức trên cơ sở tách trường Phổ thông cấp 

2-3 Việt Đức có đủ các bộ phận gồm 09 

thành viên.  

Năm 2022-2023 Tổ Văn phòng được 

thành lập theo Quyết định Số 206 ngày 23 

tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường 

THPT Việt Đức với 09 thành viên và đồng 

chí Trần Xuân Hiếu – Nhân viên Kế toán 

Trường THPT Việt Đức đảm nhiệm chức vụ 

Tổ trưởng. 

II. Chức năng và nhiệm vụ tổ văn phòng: 

Tuy không trực tiếp giảng dạy học sinh 

nhưng công việc của tổ văn phòng lại có 

nhiều tác động đến quá trình giảng dạy và 

học tập của giáo viên và học sinh. Những 

công việc đó có liên quan đến điều hành 

chung hoạt động của nhà trường như đảm 

bảo điều kiện vật chất, tài chính, chuẩn bị 

các điều kiện tốt nhất cho giờ lên lớp của 

giáo viên cũng như các em học sinh. Căn cứ 

theo nhiệm vụ năm học của trường, các bộ 

phận luôn chấp hành nghiêm túc công việc 

của mình, nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch 

nhà trường đề ra.  

 Kế toán: Đồng chí Trần Xuân Hiếu – Tổ 

trưởng tổ văn phòng 

Bộ phận kế toán luôn thực hiện chức 

năng tham mưu về điều hành quản lý tài 

chính, bảo đảm ngân sách chi tiêu đúng mục 

đích, kịp thời trên tinh thần tiết kiệm, chống 

lãng phí. Đồng thời đề xuất với lãnh đạo các 

phương án nhằm đảm bảo chế độ chính sách 

nâng cao đời sống cán bộ giáo viên, nhân 

viên, tích cự tham mưu xây dựng quy chế chi 

tiêu nội bộ, sử dụng kinh phí ngân sách có 

hiệu quả. Với vai trò là tổ trưởng tổ văn 

phòng đồng chí luôn đôn đốc, nhắc nhở và 

lên các phương án phối kết hợp giữa các bộ 

phận thực hiện tốt nhiệm vụ được lãnh đạo 

phân công. 

 Văn thư: Đồng chí Lê Thị Phượng – Tổ phó 

tổ văn phòng 

Bộ phận văn thư là cầu nối thông tin 

của Sở Giáo dục – Đào tạo Đăk Lăk, các cơ 

quan ban ngành cũng như chỉ đạo của lãnh 

đạo nhà trường đều được nhân viên văn thư 

luôn theo dõi và kịp thời xử lí các loại công 

văn đi, công văn đến… 

Thủ quỹ: Đồng chí Lữ Thị Tâm – Thành viên 

Bộ phận thủ quỹ có nhiệm vụ kiểm 

đếm, thu và chi tiền mặt chính xác và bảo 

quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị. Thu, 

chi đúng theo kế hoạch và yêu cầu nhà 

trường đề ra. 

Thiết bị: Đồng chí Trịnh Minh Hoạ - Thành 

viên 

C 
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Bộ phận thiết bị kết hợp cùng tổ chuyên 

môn và giáo viên bộ môn chuẩn bị thiết bị 

dạy học, hỗ trợ giáo viên và học sinh sử 

dụng thiết bị thực hành thí nghiệm. Đồng 

thời bộ phận thiết bị kiêm nhiệm thêm công 

tác Đoàn thanh niên với vai trò Bí thư. 

Thư viện: Đồng chí Trần Thị Thu Hiên – 

Thành viên 

Bộ phận thư viện luôn phục vụ tận tình 

giáo viên và học sinh, ngoài việc giúp các 

em học sinh mở mang kiến thức qua các tài 

liệu, sách báo tại thư viện, giới thiệu sách 

cho giáo viên và học sinh, cho mượn sách và 

tài liệu để tham khảo, phục vụ công tác 

giảng dạy. Bộ phận thư viện còn hỗ trợ cho 

giáo viên, học sinh tham khảo tư liệu để 

tham gia các cuộc thi tìm hiểu luật an toàn 

giao thông, chống bạo lực gia đình… 

 Y tế: Đồng chí Lê Thị Hải Yến – Thành viên 

Bộ phận y tế luôn mang lại cho các em 

học sinh và giáo viên về những kiến thức cơ 

bản để phòng, tránh các dịch bệnh đang 

diễn ra trong thời tiết khắc nghiệt đặc biệt 

đối với dịch bệnh CoVid-19, đau mắt đỏ, Sốt 

xuất huyết,… Những tai nạn rủi ro xảy ra 

trong nhà trường, việc sơ cứu ban đầu là rất 

cần thiết và kịp thời nhằm đảm bảo được sức 

khoẻ cho các em học sinh, giáo viên. 

 Bảo Vệ, phục vụ: Đồng chí: Trần Ngọc 

Toản, Hoàng Thái Nhật, Phan Thị Chí Ái. 

Bộ phận bảo vệ và phục vụ là bộ phận 

gắn bó đầu tiên với ngôi trường THPT Việt 

Đức từ những ngày đầu xây dựng và thành 

lập. Để có một môi trường giảng dạy và học 

tập luôn là không gian sạch sẽ và thoáng 

mát, đó cũng là nhiệm vụ không nhỏ của 

nhân viên phục vụ, bảo vệ của nhà trường. 

Hàng ngày họ luôn cần mẫn quét dọn, tu sửa 

cơ sở vật chất, điện nước…, chăm sóc khuôn 

viên sân trường khang trang, sạch sẽ. Chăm 

lo nước uống cán bộ giáo viên và học sinh.  

Tuy mỗi bộ phận đảm nhiệm một công 

việc khác nhau nhưng tất cả đều hướng về 

một mục đích là phục vụ tốt cho việc giảng 

dạy và học tập, đều cùng nhau cố gắng hoàn 

thành công việc được phân công. Ngoài việc 

thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tổ Văn 

phòng luôn phối hợp tốt với tổ chuyên môn, 

phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 

của nhà trường, thể hiện tinh thần đoàn kết, 

nhất trí trong mọi công việc được giao. Vai 

trò của tổ văn phòng không thể thiếu được 

trong hoạt động chung của nhà trường. Dù 

công việc thầm lặng nhưng tổ văn phòng đã 

góp phần không nhỏ vào thành tích chung 

của nhà trường. Có được kết quả hôm nay là 

sự nỗ lực, tâm huyết và phấn đấu không 

ngừng của các thành viên trong tổ. Tổ Văn 

phòng đạt tập thể Lao động tiên tiến và được 

Sở Giáo dục – Đào tạo Đăk Lăk tặng giấy 

khen nhiều năm liền.  
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 Thầy giáo: Nguyễn Văn Vĩnh 

 (Nguyên Phó Hiệu Trưởng trường THPT Việt Đức) 

 

hi cầm bút viết bài này, trong tôi trào 

dâng muôn điều khó tả về một thời 

trai trẻ, một thời “sức lực căng 

tràn” với biết bao ước mơ, hoài bão; cùng 

theo đó, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Bởi lẽ, 38 

năm tham gia công tác giáo dục với tỉnh 

nhà, huyện nhà; trong đó, có 16 năm gắn bó 

với mái trường Trung học phổ thông (THPT) 

Việt Đức thân yêu. Chính điều đó, làm cho 

tôi băn khoăn, xao xuyến, không biết mình 

nên viết những điều gì, viết về thời điểm nào 

trong dịp kỷ niệm mái trường tròn tuổi 40. 

Trong dòng suy nghĩ miên man ấy, tôi 

chợt nhớ đến quý thầy, cô; quý anh, chị; bạn 

đồng nghiệp và các em học sinh đã đi xa, 

mãi mãi không về dự hội trường, hội lớp. Từ 

trong sâu thẳm trái tim mình, xin thắp một 

nén hương lòng tưởng nhớ và cầu mong quý 

thầy, cô; quý anh, chị; bạn đồng nghiệp và 

các em học sinh an vui, thanh thản ở nơi 

miền xa ấy. 

Tôi nhớ đến mái trường vào những 

ngày đầu mới thành lập với bao khó khăn, 

vất vả, nhưng vẫn vững vàng vượt qua, kiên 

trì phấn đấu, xây dựng và phát triển để có 

được cơ ngơi như ngày hôm nay. 

Tôi còn nhớ như in, một sáng tháng 7 

năm 1983, sau khi có Quyết định của sở 

Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk điều động, 

thuyên chuyên công tác từ trường Phổ thông 

trung học (PTTH) vừa học, vừa làm Phước 

An về trường mới thành lập PTTH Việt Đức. 

Được bạn cho mượn chiếc xe đạp, đi từ 

Phước An về ngã ba Hòa Bình, sau đó vừa 

đạp xe vừa dắt bộ từ đó về cầu Ea Tiêu, dắt 

bộ bởi vì có những đoạn đường toàn đá gập 

ghềnh, trời mưa, trơn trượt không thể đạp 

được xe; vừa mới qua cầu, tôi chợt thấy một 

ngôi nhà nhỏ ở bên đường, tôi dừng chân xin 

nước uống và được gặp một phụ nữ trạc tuổi 

tứ tuần, sau khi chào hỏi, làm quen; tôi hỏi 

Bà: 

Thưa Bà, Bà có biết trường PTTH Việt 

Đức xây dựng ở đâu không? 

Bà vui vẻ trả lời: Tui nghe nói, có xây 

dựng một trường cấp III, nhưng cũng không 

biết rõ ở đâu, chắc gần đây thôi, cháu cứ đi 

tiếp con đường này chắc sẽ gặp. 

 

(Ảnh xí nghiệp Liên Hiệp Cà Phê 

Việt Đức năm 1985) 

Chào tạm biệt và cám ơn Bà, tôi lại 

tiếp tục dắt xe đi theo con đường lớn (Quốc 

lộ 27). Hồi ấy, khu vực này, ở hai bên đường 

không có nhà ở, chỉ có cỏ tranh, lau, sậy và 

những khóm trúc, khóm tre. 

Qua cổng xí nghiệp Liên hiệp Cà phê 

Việt Đức (XNLHCPVĐ), tôi vẫn tiếp tục đi, 

vẫn trên con đường sỏi, đá và đất đỏ níu 

K 
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bước chân người; trước mắt tôi, một bãi đất 

hoang khá rộng, một con đường lầy lội, đầy 

vết xe ô tô với những vũng nước khá sâu, có 

lẽ do xe chạy quá nhiều lần nên như thế. Men 

theo hai bên lề đường, tôi dắt xe đi một đoạn 

khoảng hơn 50 mét, thấy các bác, các chú 

thợ nề đang xây những công đoạn cuối cùng 

của một móng nhà. Tôi hỏi thăm: 

Các bác, các chú đang xây công trình 

gì vậy? 

Bác đứng cạnh tôi trả lời: Đang xây 

trường cấp III đây cháu ạ. 

Bác lại nói tiếp: Chúng tôi đang tập 

trung nhân lực và cố gắng xây dựng cho kịp 

khai giảng năm học mới. Thế là, tôi mới biết 

đây là mảnh đất mà tôi, gia đình nhỏ của tôi 

sẽ gắn bó trong những năm tháng tiếp theo. 

Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, 

sở Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là Ban 

giám đốc XNLHCPVĐ, đơn vị chịu trách 

nhiệm về xây dựng cở sở vật chất cho nhà 

trường, trường PTTH Việt Đức cũng tổ chức 

khai giảng năm học đầu tiên, năm học 1983-

1984 đúng vào ngày 5 tháng 9. 

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên lúc ấy khoảng 20 người, học sinh 

hơn 200 em; gồm có: 04 lớp 10 mới tuyển 

của các xã cánh Bắc của huyện Krông Ana, 

chính là các xã của huyện Cư Kuin bây giờ, 

cùng với các địa bàn lân cận như: vùng giáp 

ranh với các huyện Krông Pắc, Krông Bông, 

xã Hòa Thắng và thôn Cao Thắng, xã Ea 

Kao của thành phố Buôn Ma Thuột và 2 lớp 

11 từ các trường khác chuyển về; trong đó, 

phần lớn là học sinh của trường PTTH Buôn 

Ma Thuột. 

Trong suốt 40 năm qua, có thể nói, 

những năm đầu trường mới thành lập là giai 

đoạn khó khăn, gian khổ nhất; cơ sở vật chất 

vỏn vẹn chỉ có 8 phòng học cấp 4. Chúng tôi 

sống tạm tại khu tập thể, ăn tại bếp ăn chung 

của XNLHCPVĐ, hai năm sau mới được 

chuyển về khu tập thể giáo viên được xây 

dựng sau các phòng học, đó là 2 dãy nhà gỗ, 

gồm 12 phòng, vách ván, lợp ngói; được 

XNLHCPVĐ bao cấp điện thắp sáng vào 

buổi tối; vất vả nhất có thể là nước sinh hoạt 

vì trường đóng trên vùng đất khá cao 

(trường PTTH Việt Đức ngày ấy tọa lạc tại 

vị trí trường THCS Việt Đức bây giờ); thời 

ấy không có giếng khoan, chỉ có giếng đào, 

nhưng ở đây phải đào sâu hơn 40 mét mới 

có đủ nước sinh hoạt, nên chúng tôi cùng 

nhau chia sẻ từng xô nước từ bồn nước được 

XNLHCPVĐ hỗ trợ 1 lần/tuần. 

Những năm ấy, cả nước đều khó khăn, 

đang ra sức khôi phục kinh tế sau những 

năm tháng chiến tranh, đất nước đang trong 

thời kỳ bao cấp theo chế độ tem, phiếu; một 

mét vải màn, một viên pin, một cái săm xe 

đạp, vài chiếc nan hoa cũng là vật quý hiếm, 

muốn có cũng phải thông qua bình xét theo 

tiêu chuẩn, chế độ nhà nước cấp cho trường 

hàng quý, hàng năm. 

Khó khăn, gian khổ là thế, nhưng 

chúng tôi có sức trẻ, có đam mê, lòng yêu 

nghề và tình thương vô hạn đối với học trò; 

bên cạnh đó, sự quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật 

chất của XNLHCPVĐ; sự chia sẻ, đồng 

cảm, giúp đỡ của các bậc cha, mẹ học sinh; 

sự lễ phép, chăm ngoan và quý mến của học 

trò đã làm tăng thêm sức mạnh, ý chí để 

chúng tôi quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, 

hoàn thành nhiệm vụ dạy và học, xây dựng 

trường ngày càng phát triển. 

“Đất lành, chim đậu” mãnh đất đỏ 

bazan trù phú của Tây Nguyên đã thôi thúc, 

mời gọi biết bao gia đình đến với nơi này; 

thêm vào đó, phong trào di dân xây dựng 

vùng kinh tế mới của các tỉnh miền Trung; 

từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, Bình Định nên dân số 

ngày càng tăng, mảnh đất hoang sơ ngày 

nào dần dần thay da, đổi thịt, những đám cỏ 

tranh, lau, sậy, tre, trúc đã được thay bằng 

những ngôi nhà mới mọc lên làm cho cuộc 

sống nơi đây ngày càng sôi động, vui tươi, 

nhộn nhịp hơn. 

Dân cư tăng, nhu cầu học tập cũng 

tăng theo, những năm 1998, 1999 là những 

năm trường có số học sinh nhiều nhất, quy 

mô trường, lớp phát triển nhảy vọt, trường 
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có gần 50 lớp với hơn 2000 học sinh, quá tải 

so với cơ sở vật chất của nhà trường hiện 

có; những năm ấy, trường phải mượn tạm 

khu nhà trước đó là Xí nghiệp đời sống của 

XNLHCPVĐ nay đã ngừng hoạt động để 

dạy học, năm học ấy có 6 lớp học sinh học 

tại đó, các em ngồi học trên chiếc ghế nhựa 

nhỏ, khi ghi chép, làm bài tập, bài kiểm tra 

thì chiếc ghế ấy trở thành bàn học của các 

em, chúng tôi chỉ biết động viên các em hãy 

cùng với nhà trường khắc phục khó khăn, vì 

đây chỉ là tạm thời, hãy tin tưởng rằng: “Hết 

mưa là nắng hửng lên thôi”. Để giảm tải cho 

trường, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập 

thêm một trường THPT mới vào năm 1999, 

đó chính là trường THPT Y Jut hiện nay. 

Trong suốt 40 năm qua, các thế hệ cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các em 

học sinh đã không ngừng cố gắng vươn lên 

trong giảng dạy, học tập, trường đã đạt 

được nhiều thành tích rất đáng trân trọng, 

đã được công nhận là trường đạt chuẩn 

quốc gia mức độ I, chúng tôi vui mừng và tự 

hào về mái trường thân yêu của mình. 

Nhưng với tôi, đó không phải là tất cả, 

điều làm tôi mãn nguyện nhất, hạnh phúc 

nhất đó là sự trưởng thành của các thế hệ 

học trò. Nhiều em đang giữ các chức vụ 

quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, nhiều em đã trưởng thành trong các 

lực lượng vũ trang, nhiều em là giáo viên, 

bác sỹ, kỷ sư, chuyên gia, là những doanh 

nhân thành đạt… đang sinh sống và công tác 

ở mọi miền của Tổ quốc. Tôi tâm niệm rằng: 

Hạnh phúc của người thầy là sự thành đạt 

của học trò, cuộc đời của người thầy được 

kéo dài qua các thế hệ học sinh của mình. 

Chính vì thế, đôi khi tôi lại nhìn thấy một 

phần nào đó của chính mình qua các cô, các 

cậu học trò mỗi khi gặp lại 

. 

Qua những dòng tự sự này, tôi xin gửi 

lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an đến 

quý thầy, cô, quý anh, chị đồng nghiệp đã 

từng công tác tại trường nay đã nghỉ hưu 

hoặc chuyển công tác đến những miền đất 

mới.  

 
    (Ảnh Vợ chồng Thầy Vĩnh, Cô Loan) 

Chúc quý thầy, cô giáo, nhân viên hiện 

đang công tác tại trường luôn trẻ, khỏe, kế 

thừa và phát huy những thành quả tốt đẹp 

của trường, tích cực phấn đấu xây dựng 

trường ngày càng phát triển xứng đáng với 

kỳ vọng và niềm tin yêu của nhân dân huyện 

nhà. 

Chúc các cựu học sinh của trường 

luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau 

trong công tác và cuộc sống, đóng góp nhiều 

hơn nữa cho đất nước trong giai đoạn hiện 

nay, luôn xem nhà trường như là một nơi để 

đi về.  

Chúc các em học sinh đang ngồi trên 

ghế nhà trường chăm ngoan, học giỏi, chuẩn 

bị thật chu đáo cho mình một hành trang để 

vững vàng bước vào cuộc sống trong tương 

lai, với tư cách là những chủ nhân của đất 

nước trong giai đoạn chuyển mình bước vào 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đầy 

khó khăn và thách thức, để góp phần đưa đất 

nước ta hội nhập sâu rộng và toàn diện trên 

trường quốc tế. 

Xin gửi gắm tình cảm thân thương và niềm 

tin mãnh liệt vào thế hệ trẻ của trường 

THPT Việt Đức thân yêu. 
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Cô giáo: Nguyễn Thị Hiền 

 (Nguyên Phó Hiệu Trưởng trường THPT Việt Đức) 

 

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở 

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. 

Có một nơi đã gắn bó với tôi bao kỷ 

niệm, là tâm hồn, là trái tim tôi gắn chặt từ 

lúc chập chững bước vào nghề. Đó là ngôi 

trường Phổ thông Trung học (Trường Cấp III 

Việt Đức) thân yêu nay là trườngTrung Học 

Phổ Thông Việt Đức. Ngôi trường ấy đã gắn 

với tôi 23 năm nay đã tròn 40 tuổi (1983- 

2023).  

(Ảnh cô giáo: Nguyễn Thị Hiền) 

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mới 

ngày nào đó ngôi trường Phổ thông Trung 

học (Cấp III Việt Đức) buổi đầu xây dựng lên 

không bờ rào, không cổng cao tường kín mà 

chỉ 2 dãy phòng học, một dãy nhà tập thể tạm 

bợ vách ván lợp tôn prôxi măng. Chúng tôi 

thường đùa nhau “Đây là nhà kho có cửa sổ” 

chống chọi nắng gió bạt ngàn giữa vùng đất 

đỏ bazzan. Nơi đây đã ghi dấu ấn sâu sắc bao 

thế hệ giáo viên, học sinh trong đó có tôi và 

các con tôi. 

Tốt nghiệp Đại Học sư phạm tôi thật 

vinh dự được Sở Giáo dục phân công về 

giảng dạy tại trường Phổ Thông Trung học 

Viêt – Đức. Ngôi trường do Xí Nghiệp Liên 

Hiệp Cà Phê Việt – Đức thành lập để phục vụ 

cho các con em của công nhân các nông 

trường cà phê (chủ yếu là nhân dân từ vùng 

Nghệ An, Hà Tĩnh) từ miền trung vào xây 

dựng kinh tế mới Đắk Lắk và các con em ở 

vùng sâu vùng xa ( Lắk, Krông Bông ) theo 

học hết chương trình phổ thông. Với tôi ngôi 

trường này đã gắn bó kỷ niệm một thời không 

bao giờ quên. 

Trường Phổ Thông Trung học Việt Đức 

ngày ấy nằm giữa vùng ven thị xã Buôn Ma 

Thuột và cánh Bắc huyện Krông Ana. Nằm 

sát đường quốc lộ 27 hoang sơ chưa thông 

đường đi qua Đà Lạt như bây giờ. Ngôi 

trường ấy đã bồi đắp kiến thức, nuôi dưỡng 

bao ước mơ hoài bão cho bao thế hệ học trò 

trưởng thành. Nay họ là những kỹ sư, bác sỹ, 

giáo viên …những cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
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của Tỉnh, của Huyện của các trường Đại học 

Cao đẳng, các trường THPT khắp mọi miền 

Tổ quốc. 

Ngày ấy, cuộc sống vô cùng khó khăn, 

giao thông không thuận lợi, việc học tập của 

các em học sinh chưa bao giờ dễ dàng. Đời 

sống kinh tế khó khăn, các em học sinh ở các 

vùng Lak, Krông Bông, ở các các nông 

trường Việt Đức 3, việt Đức 4, Việt Đức 5 

phải khăn gói gạo cơm lên ở trọ để tìm con 

chữ. Nhớ thời kì tiền thân của trường mọi thứ 

đều rất túng thiếu. Thời ấy là giai đoạn cuối 

của cơ chế bao cấp, tem phiếu (gạo, thịt, 

vải…). Cuộc sống của nhân dân nói chung và 

giáo viên nói riêng đều rất khổ, túng thiếu 

mọi mặt. Cơ sở vật chất của trường đơn sơ, 

trường lớp ẩm thấp, nhà tạm, sân đất, trơ trọi 

trên ngọn đồi gió lộng. Học sinh đi học chủ 

yếu là đi bộ, nhà nào khá giả hơn thì có xe 

đạp cà tàng. Ai ngang qua không nhìn cổng 

trường cứ ngỡ đây là nhà kho có cửa sổ. Ngôi 

trường lộng gió “mưa bùn, nắng bụi”. Đến 

mùa khô, giáo viên, học sinh luôn trong tư thế 

chống cháy khi ngọn lửa đốt nương làm rẫy 

của người dân lan tới. Điều đặc biệt khó quên 

là nơi đây rất hiếm nước. Đây là vùng đất 

trên đồi cao, giếng đào phải 40 -50 m mới có 

nước. Cả vùng đất rộng lớn không có giếng 

nước (Giếng phải đào chứ không phải khoan 

như bây giờ) Hàng năm chúng tôi thường tổ 

chức cho học sinh đi lao động tập thể hái cà 

phê thuê cho nông trường để gây quỹ về thuê 

người đào giếng lấy nước ăn và sinh hoạt. 

Nước hiếm hoi, hàng tuần Xí nghiệp liên hiệp 

cà phê Việt - Đức chở về cho một tẹc nước từ 

dưới suối lên để CBGV sinh hoạt. Hằng ngày 

giáo viên chúng tôi phải đi mấy cây số xuống 

suối lấy nước về ăn. Các em học sinh đi học 

có thể kèm theo can vàng nước sạch giúp cho 

thầy cô có nước ăn sinh hoạt. Ôi cuộc sống 

mưu sinh gánh con chữ đến với các em thật 

gian nan. Cuộc sống vất vả nhưng tình cảm 

thì đậm đà. Gian nan không che lấp được 

nghĩa tình thầy trò, chúng tôi gắn bó với học 

sinh thân thiện như người trong nhà. Những 

tháng ngày tuy gian nan ấy nhưng thầy cô 

không quản ngại khó khăn để giảng dạy cho 

các em. Thầy cô nhiệt tình giảng dạy trên lớp, 

ngoài giờ còn bồi dưỡng cho các em khá giỏi, 

kèm cặp cho các em yếu kém giúp đỡ học sinh 

khó khăn trong học tập bằng tất cả khả năng 

của mình. Thầy cô nhiệt tình, học sinh hiếu 

học nó trở thành truyền thống của nhà 

trường. Và chính những “Lặng lẽ đi về sớm 

trưa” của người thầy đã đào tạo bao lớp học 

sinh trưởng thành. Tất cả họ là chủ nhân 

tương lai của đất nước. Bây giờ có những 

người tiếng tăm lùng lẫy, có ích cho xã hội, 

cống hiến sức lực tài năng cho quê hương Cư 

Kuin, Đắk Lắk và cho đất nước Việt Nam, 

nhiều và rất nhiều người thành đạt. Biết bao 

người là Kỹ sư, là Bác sỹ, là Giáo viên, là 

Cán bộ quản lý, Cán bộ chủ chốt của Tỉnh, 

của Huyện của các trường Đại học, Cao 

Đẳng, THPT khắp mọi miền Tổ quốc trong 

đó có các con của tôi. Đơn cử có em Võ Ngọc 

Tuyên khóa học (1983- 1986) đầu tiên của 

trường từng là Phó Gám đốc Sở Công 

Thương nay là Bí thư Huyện ủy Huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk. Tiếp nối các khóa sau nhiều em 

rất thành đạt nhiều em là Thạc sỹ, Tiến sỹ , 

Giảng viên các trường Đại học cao đẳng, 

Hiệu trưởng, PHT các trường THPT, THCS  

cụ thể em Lương Thi Cân khóa (1985-1988) 

nay là Tiến sỹ, Giảng viên Đại học Thủ dầu I 

Bình Dương; Em Nguyễn Việt Hà khóa 

(1995-1998) là Tiến sỹ nay là Giảng viên 

trường Kỹ thuật quân sự ở Thành Phố Hồ Chị 

Minh ; em Trần Đào Minh Ngọc là Tiến Sỹ, 

Bác sỹ , em Văn Hữu Tài là Thạc sỹ, Bác sỹ 

Nội tim mạch vừa là Trưởng bộ môn Nội, 

giảng viên trường Đại Học Tây Nguyên. Em 

Y Bơng Niê cán bộ Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, 
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em Nguyễn Văn Hồng là Giám đốc Kho bạc 

tỉnh Đắk Nông, và rất nhiều em theo nghề 

giáo viên nay là những cán bộ quản lí các 

trường THPT  như em Lê Thị Thanh Vân là 

Thạc sỹ, Hiệu trưởng trường  THPT Hùng 

Vương, em Vương Xuân Hồng là Thạc sỹ 

Hiệu trưởng trường THPT Krông Ana và 

nhiều em là giáo viên quay về trường chính 

nơi mình học để giảng dạy đó là em Nguyễn 

Thị Thái, Nguyễn Thị Hoài Thanh, Ngô thị 

Giang, Võ Thị Kiều Hoa, Nguyễn Văn Tùng, 

Đặng Thị Phương Thảo...Cũng chính ngôi 

trường này là cái nôi nuôi dưỡng nguồn cán 

bộ chủ chốt cho các trường THPT trong 

huyện và trong tỉnh:  thầy Nguyễn Văn Vĩnh; 

thầy Hồ Phi Cường; thầy Đặng Ngọc Anh; 

thầy Nguyễn Minh Quang; thầy Võ Ngọc 

Trịnh; thầy Văn Thành Sơn; thầy Hoàng Văn 

Thái ; thầy Nguyễn Văn Hùng; thầy Đinh Văn 

Quyết và bản thân tôi cũng trưởng thành từ 

mái trường Việt Đức thân yêu. 

Thật tự hào khi trở lại mái trường tôi 

được sống cống hiến tuổi xuân, sức trẻ từ 

ngày mới thành lập. Càng tự hào bao nhiêu 

tôi lại càng vui mừng bấy nhiêu về sự lớn 

mạnh về số lượng vũng vàng về chất lượng 

của trường. Trường Cấp III Việt Đức ngày ấy 

bây giờ là trường THPT Việt Đức ngôi 

trường đạt chuẩn quốc gia khang trang sạch. 

Ngôi trường đươc tín nhiệm, tin tưởng của 

nhân dân, của huyện ủy và của Sở Giáo dục 

Đào tạo về chất lượng đào tạo và quá trình 

phát triển.  

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 

trường (1983- 2023) hòa vào niềm vui, niềm 

xúc động tôi có đôi dòng cảm xúc về mái 

tường xưa. Trường vẫn đó, thầy còn đây 

(người mất, người còn). Những thế hệ thầy cô 

thời tiền thân của trường nay đã nghỉ hưu, có 

người chuyển về quê, có người đã đi xa mãi 

mãi.  Nhân dịp này tôi xin kêu gọi các thế hệ 

thầy cô, học sinh của nhà trường phát huy 

truyền thống và những thành tích vẻ vang của 

trường hãy tiếp tục đóng góp sức lực, kinh 

nghiệm … để có thể xây dựng và tiếp tục phát 

triển nhà trường đi lên vì tương lai của các 

thế hệ mai sau. 

Một lần nữa xin chúc Trường THPT 

Việt Đức tuổi 40 xứng đáng danh hiệu ngôi 

trường chất lượng của huyện nhà và của tỉnh 

Đắk Lắk. Xin kính chúc những người thầy cô 

đã và đang công tác tại trường luôn mạnh 

khoẻ để không ngừng xây dựng ngôi trường 

phát triển đi lên. 
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  Thầy giáo: Nguyễn Văn Hùng 

 (Nguyên Phó Hiệu Trưởng trường THPT Việt Đức) 

 

hời tiết Tây Nguyên như một thiếu 

nữ đỏng đảnh, đa cảm. Giữa chiều, 

khi nắng đang gay gắt thì bỗng đâu 

một luồng gió mát lạnh lướt qua, khác hẳn 

những làn gió khô nóng của những cơn gió 

Lào quê tôi. Rồi cũng từ đâu đó, nhanh như 

một cái chớp mắt, nắng biến mất hết cả, trời 

chuyển âm u, mây đen lũ lượt kéo về dàn trận, 

hà từng đợt gió lạnh xuống mặt đất, cuốn bụi 

bay mù mịt. Hơi nước trong không khí cũng 

nặng nề hơn, áp bức khó thở. Rồi đùng một 

cái, trời như mở khóa van nước cho màn 

mưa. Ào ào cơn mưa rơi xuống mạnh mẽ, 

trắng xóa hết cả con đường, chẳng thể nhìn 

thấy rõ những tòa nhà của hai bên dãy phố. 

Những chiếc xe ô tô cũng lăn bánh một cách 

chậm chạp, nối đuôi nhau. Tôi và những 

người đi xe máy vội vàng tấp vào lề đường, 

dưới tán lá của một bóng cây to cùng vội 

vàng mở cốp xe để lấy chiếc áo mưa khoác 

vội.  

Lại quên nữa rồi. Chắc do COVID. Dạo 

này thật là … Tặc lưỡi một cái, tôi cứ lẩm 

bẩm với những suy nghĩ kiểu của người hay 

tự trách bản thân. 

Vừa lúc ấy có tiếng ai đó vang lên sau 

lưng tôi:  

- Cháu có chiếc áo mưa tiện lợi đây, chú 

dùng đỡ đi ạ! Tôi quay lại, ngửng mặt, nhìn 

thẳng. Người ấy reo lên: Ơ! Em chào thầy! 

Thầy Hùng phải không ạ? 

Cậu con trai kéo vội chiếc khẩu trang y 

tế xuống cằm, lấy tay hất cái mũ của áo mưa 

ra phía sau đầu: Dạ thầy! Em Phong! Em 

Phong lớp A9 niên khóa 2002 - 2005 đây ạ! 

- Ờ!... Ờ!... Phong! Phong à! … Trong 

sự ngạc nhiên, có chút bần thần tôi nói theo 

quán tính. 

Vẫn khuôn mặt ấy, dù có thay đổi theo 

thời gian thì thoáng chốc tôi cũng kịp nhận 

ra, bởi dấu vết của thời gian vẫn không thể 

xóa đi vết sẹo dài từ phía cuối đuôi mắt phải 

chạy xéo một đường xuống gần hõm má trên 

khuôn mặt có làn da hơi ngăm đen ấy. 

- Dạ! Em chào Thầy! Gần 20 năm rồi 

thầy nhỉ? Gặp được thầy thật là bất ngờ! 

Thầy cùng gia đình vẫn khỏe cả chứ ạ? … 

Phong luyến thoắt như một cái “máy 

nói” khiến tôi không kịp trả lời. 

Gió thổi mạnh, khiến chiếc áo mưa cứ 

quấn chặt. Trong khi tôi đang cố gắng khoác 

vội chiếc áo mưa và trả lời các câu hỏi theo 

kiểu “hỏi nhanh đáp gọn”, Phong cũng đã 

kịp lưu số điện thoại của tôi. Hai thầy trò chỉ 

ngắn ngủi vài câu thăm hỏi và một lời hẹn 

cho cuộc gặp gỡ sau gần 20 năm để rồi tạm 

biệt nhau. Khi chiếc xe của tôi đã lăn bánh, 

Phong còn nói với theo trong màn mưa: 

- Em cũng đang vội đi giao hàng. Em sẽ 

gọi xin hẹn gặp và mời thầy ly cà phê của 

quán em ạ!  

T 
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Cơm mưa bắt đầu mạnh lên, cùng với 

gió thổi, những hạt mưa quất thẳng vào 

người. Bộp, bộp, làm rát hết cả mặt. … 

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, vậy mà khiến 

cho những kỷ niệm và câu chuyện sư phạm 

ngày ấy cứ thế tràn về. …  

Tôi đến với nghề giáo, trở thành giáo 

viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn tại Trường 

phổ thông cấp 2 - 3 Việt Đức ngày ấy là một 

cơ duyên. Thậm chí, có nhiều lần suy nghĩ và 

tự hỏi: Điều gì đã khiến mình chọn nghề? Có 

lẽ là công việc chọn người và tôi đến với nghề 

“thầy giáo” như định mệnh của số phận.  

Một thầy giáo tập sự, tôi bắt đầu mò 

mẫm, làm theo khả năng, kiến thức đã được 

đào tạo và theo cái tâm, cái đức của mình. 

Đứng trên bục giảng với một tư thế, tâm thế 

rất khác lạ khi đang mang trên vai với một 

trọng trách, sứ mệnh lớn lao - trồng người. 

Mỗi lần đến lớp hay đón học sinh mới, tiếp 

nhận một lớp học mới, tôi đều hồi hộp và có 

chút lo lắng với những câu hỏi cứ tuôn ra 

trong suy nghĩ: Tiết dạy hôm nay sẽ như thế 

nào? Mình sẽ gặp những bạn trẻ như thế 

nào? Các em cần gì, muốn gì? Các em mang 

những tâm tư gì vào lớp học? … Một điều 

nữa cũng khiến tôi hơi lo lắng là chất giọng 

quê hương của mình có thể là một sự cản trở 

trong dạy học tại một miền đất mới. … 

Nghề giáo viên thường ngày luôn tiếp 

xúc với những đối tượng mà tôi vẫn hay đùa 

“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là … tụi nó”. Vì 

vậy, việc ức chế, bực dọc là lẽ đương nhiên, 

không tránh khỏi - đó là một sự thật không 

bàn cãi. Dưới áp lực của kiến thức, chương 

trình và áp lực của phụ huynh, học sinh tin 

tưởng, giáo phó, áp lực của chính nội tại bản 

thân luôn mong muốn và đặt ra mục tiêu 

trong giảng dạy, giáo dục học sinh là lớp 

mình giảng dạy, chủ nhiệm phải luôn hoàn 

hảo, học sinh phải chăm ngoan, vâng lời, 

luôn có sự tiến bộ vượt bậc trong học tập và 

rèn luyện, … Vì vậy, mỗi giáo viên và tôi cũng 

không ngoại lệ luôn tìm kiếm cho mình những 

phương pháp giáo dục tối ưu nhất.  

(Ảnh Thầy giáo: Nguyễn Văn Hùng) 

Năm học 2002 - 2003 là năm đầu tiên 

tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm 

lớp hệ B (Hệ bán công) sau khi trải qua thời 

gian tập sự theo quy định trở thành giáo viên 

chính thức. Phong là một thành viên đặc biệt 

trong những học sinh của lớp chủ nhiệm năm 

ấy. Để lớp chủ nhiệm luôn nằm trong tốp 

những lớp có vị thứ thi đua dẫn đầu và được 

tuyên dương vào mỗi buổi sáng thứ 2 trong 
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giờ chào cờ đầu tuần, tôi đã huy động hết 

những kiến thức được đào tạo, những kinh 

nghiệm được truyền đạt từ thầy cô đi trước, 

từ đồng nghiệp, … vận dụng linh hoạt, sáng 

tạo, áp dụng vào lớp chủ nhiệm “đầu tay” 

này. Tôi áp dụng ngay câu khẩu hiệu được 

ghi ở phía mặt sau của cổng trường “Kỷ 

cương - Tình thương - Trách nhiệm” và đề 

cao tính kỷ cương trong giáo dục theo lối “Kỷ 

luật là sức mạnh”. Muốn học sinh học bài 

chăm chỉ, cần phải xử lý nghiêm và kỷ luật 

những học sinh lười biếng. Muốn học sinh 

chăm ngoan, biết vâng lời, đoàn kết yêu 

thương thì kỷ luật những học sinh hay gây gỗ, 

vi phạm nội quy, đặc biệt đối với những học 

sinh có thái độ “lồi lõm” (theo cách suy nghĩ 

của tôi lúc bấy giờ) … Và rồi, kết quả lớp chủ 

nhiệm của tôi cũng dần đi vào quy củ, cũng 

được xếp vào tốp những lớp có vị thứ dẫn đầu 

của trường, được tuyên dương, nhận cờ thi 

đua trong các giờ chào cờ đầu tuần. Khỏi 

phải nói, tâm trạng của người trẻ tuổi chiến 

thắng họ sẽ hân hoan như thế nào! Biểu hiện 

niềm hân hoan ấy hiện lên khuôn mặt, qua 

thái độ, ngôn ngữ, hành vi, … Tôi cảm thấy 

tự hào và có phần kiêu hãnh với người khác 

khi tự nghĩ rằng: mình đã chọn đúng phương 

pháp giáo dục học sinh. 

Con trẻ lứa tuổi 16, 17 có nhiều biến 

động, thay đổi trong chính con người, thể nào 

lại chịu đựng sự gò bó trong cái “lồng sắt” 

vô hình do giáo viên đã tạo ra. Và rồi, tôi bắt 

đầu cảm nhận được sự lung lay, chuyển động 

ngay trong cái “lồng sắt” ấy.  

Alo! Em đang ở đâu vậy? Em đến 

trường ngay nhé! ... Mấy câu ngắn gọn do 

thầy Hiệu trưởng gọi trong tình huống cấp 

bách khiến tôi rất lo lắng. Chuyện gì đây?… 

- Phong! Sao thế này? Tôi hỏi trong sự 

giận dữ tột độ nhưng cố kìm nén. Trước mặt 

tôi là thầy cô đại diện cho lãnh đạo nhà 

trường, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A12; có 

bốn, năm phụ huynh gì đó nữa. Trong phòng 

còn có mấy học sinh nam đang đứng cúi gầm 

mặt, tay khoang trước ngực. 

Thầy Hiệu trưởng hỏi tôi có ý kiến gì 

không sau khi rất nhiều người đã trình bày ý 

kiến. Tôi chỉ biết lắp bắp: Dạ! Em không có 

ý kiến ạ! 

Buổi họp đột xuất để xử lí học sinh đánh 

nhau chỉ diễn ra khoảng tầm 30 phút vì buổi 

chiều nhà trường vẫn tiếp tục dạy học, một số 

thầy cô có tiết dạy cần phải lên lớp.  

- Phong! Em đứng lại đây! Phụ huynh 

em đâu? Sao…? Sao…? Tôi quát lên như thể 

Phong là con của tôi vậy. Mặt tôi căng như 

những sợi dây đàn sắp đứt. Nhưng khi nhìn 

thấy rõ khuôn mặt Phong, tôi hơi nhói lên khi 

bắt gặp trên khuôn mặt với làn da ngăm đen, 

gầy gò ấy là con mắt phải bầm đỏ, trán đang 

sưng lên, chỗ vết sẹo phía dưới đuôi mắt cũng 

đỏ tía lên, có vết máu chảy ra nhưng đã bầm, 

khô đọng lại; áo quần bẩn đỏ màu đất… Tôi 

biết là đau lắm nhưng Phong đang cố chịu 

đựng và cũng không dám nhìn tôi. 

Như một thẩm phán, tôi điều hành buổi 

sinh hoạt lớp cuối tuần hôm ấy chẳng khác 

nào là chủ tọa của một phiên tòa. Những 

điều, khoản, mục, … theo quy định của luật, 

thông tư, nội quy, … tôi trích lục một cách chi 

tiết. Cả lớp im phăng phắc.  

Kết thúc giờ sinh hoạt lớp. Giọng tôi 

lạnh băng với một thông báo ngắn gọn, đầy 

uy lực: Tạm đình chỉ học tập hai ngày đối với 

em Phong. Yêu cầu về nhà chép phạt 10 lần 

bản cam kết thực hiện nội quy của nhà 
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trường. Mỗi bản chép phạt đều phải có chữ 

ký xác nhận của phụ huynh. Ngay trong giờ 

sinh hoạt 15 phút đầu giờ sáng ngày kia khi 

đi học lại phải nộp cho tôi. … 

Mặc các học sinh đứng lên chào, tôi cứ 

thế đi thẳng về bàn giáo viên, đặt mạnh chiếc 

túi xách xuống bàn, nhìn về phía dãy bàn cuối 

góc trái của lớp. Bàn trống. Không có ai. 

- Bạn Phong không đi học à? Tôi hỏi 

mà không định vị đối tượng trả lời. Đây là 

lần đầu tiên tôi hỏi học trò theo kiểu trống 

trơn như thế. Suốt buổi sáng hôm ấy, tôi lên 

lớp trong tâm trạng ngổn ngang. Thốt nhiên 

tôi nghĩ, tất cả những đứa học trò của mình 

trong lớp có trách móc vì tôi nghiêm khắc 

quá chăng?   

*** 

Gặp lại Phong, dẫu rất ngắn ngủi trong 

tình huống bất ngờ, vậy mà đã khiến quãng 

đường từ chỗ trú mưa về tới nhà làm tôi cứ 

hồi tưởng về câu chuyện của cậu học trò có 

hoàn cảnh gia đình đặc biệt và tờ quyết định 

kèm theo bộ hồ sơ xử lý học sinh vi phạm nội 

quy được phô tô cất giữ cẩn thận trong tủ tài 

liệu nghề nghiệp của tôi. Kỷ luật học sinh 

năm đó là sự việc đầu tiên dù đã bao năm trôi 

qua nhưng tôi vẫn nhớ mãi. Nhớ về cái buổi 

chiều mưa năm ấy khi tôi đến tìm hiểu, thăm 

hỏi gia đình của Phong. Đó là một sự tận 

cùng về hoàn cảnh khó khăn, phức tạp của 

một gia cảnh. … 

Câu chuyện giáo dục của tôi đối với 

Phong trong năm đầu tiên làm chủ nhiệm lớp 

với nhiều buồn vui lẫn lộn. Nhưng trên hết là 

niềm vui trong sự tiến bộ, trưởng thành của 

Phong. Những năm tháng bước vào đời, cuộc 

sống của Phong vô vàn những khó khăn. Em 

đã cố gắng bươn chải với rất nhiều công việc 

để nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ. Giờ đây, 

vợ chồng Phong đã khá ổn định, mở quán 

kinh doanh cà phê với một thương hiệu riêng 

khá thu hút khách hàng. 

Câu chuyện của năm ấy là một ký ức, 

nó đã tiếp thêm cho tôi biết bao động lực, 

dựng xây trong tôi niềm tin vững chắc về 

nghề. Nhưng ngày đó, nếu tôi không biết 

dừng đúng lúc, gạt bỏ cái tôi tự cao của mình, 

thay đổi phương pháp giáo dục, ... thì cuộc 

gặp gỡ bất ngờ sau gần 20 của chúng tôi, sẽ 

sao đây? 

Hàng ngày được lên lớp, được tiếp xúc, 

được truyền thụ kiến thức, rồi chia sẻ những 

giá trị về cuộc sống với học sinh, tôi thấy vui, 

hạnh phúc vô cùng. Ngẫm cho cùng thì sự 

đúng sai, nghèo khổ cũng chỉ là tương đối, có 

chăng là do cách nhìn nhận, đánh giá của 

mỗi người mà thôi.  

Điều quan trọng nhất đối với tôi khi mới 

chập chững bước vào nghề, đó là được sống, 

làm việc và cống hiến trong một môi trường 

giáo dục thuận lợi, một tập thể đoàn kết, hết 

lòng vì đồng nghiệp, sẵn sàng chia sẻ những 

kinh nghiệm trong nghề nghiệp và cả trong 

cuộc sống đời thường. Cái chất giọng quê 

hương tưởng chừng là một sự cản trở, đâu 

ngờ nó lại giúp tôi trở nên gần gũi, thân thiết 

hơn với mọi người nơi đây. Mái trường 

THPT Việt Đức, huyện Cư Kuin là nơi đã 

chắp cánh cho tôi với biết bao niềm đam mê, 

khát vọng cháy bỏng. Ở đó, những năm tháng 

thanh xuân, những ngày đầu lên lớp, những 

kỷ niệm vui buồn của nghề và cả những thành 

tích rất đỗi tự hào trong sự nghiệp trồng 

người mà tôi đã lựa chọn vẫn mãi còn vẹn 

nguyên. 
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 Thấm thoắt thời gian đã trôi qua, thế 

mà cũng đã có hơn 20 năm tôi đứng trên bục 

giảng, say sưa với những bài học, những câu 

chuyện đời với biết bao giá trị sống được tích 

lũy theo thời gian. Hơn 20 năm biết bao vui 

buồn cùng bao thế hệ học trò khôn lớn, 

trưởng thành.  

Giờ đây, khi đã là một cán bộ quản lý, 

được làm việc, cống hiến cho giáo dục, hơn 

ai hết, tôi hiểu rõ “lương tâm, trách nhiệm” 

của người thầy đối với học sinh, của một 

người quản lý đối với ngôi trường của mình, 

của một môi trường giáo dục đối với tương 

lai biết bao thế hệ. Thầy cô không chỉ là 

người dạy học, người quản lý mà còn là 

người phục vụ tận tình, tâm huyết với người 

học bằng tình thương yêu, sự hiểu biết, tôn 

trọng, cảm thông lẫn nhau và bằng tình đoàn 

kết gắn bó, dựa trên những mục tiêu chung 

của tập thể. 

Có thể nói, nghề giáo hiện nay đang 

chịu nhiều áp lực của xã hội với những yêu 

cầu, mong muốn và cả sự đòi hỏi cho một nền 

giáo dục đổi mới. Dù mệt mỏi và áp lực như 

thế, nhưng chính những ánh mắt trìu mến của 

các em học sinh, những tình cảm hồn nhiên, 

trong sáng của các em dành cho thầy cô, thì 

bao vất vả mệt nhọc của chúng tôi lại tiêu tan 

hết. Vẫn còn đâu đó những học trò hư chưa 

chịu nghe lời, hay có thái độ vô lễ, coi thường 

thầy cô, còn có những phụ huynh nói lời nặng 

nhẹ với chúng tôi khi không vừa lòng điều gì 

đó, hay cả sự than phiền không rõ nguyên 

nhân của một bộ phận trong xã hội ... Nhưng 

đó cũng chỉ là số ít. Chẳng có niềm vui nào 

sánh bằng việc các em học sinh luôn xem 

thầy cô như người cha, người mẹ ở trường, 

luôn tin tưởng, lắng nghe những lời dạy bảo 

của chúng tôi.  

Nghề giáo tuy có nghèo về vật chất, 

nhưng lại là nghề “giàu có nhất”. Đó là sự 

giàu có về tình thương, về lòng nhân ái, về sự 

tận tụy với nghề, với người ... Hai tiếng 

“Thầy Cô” thật đáng tự hào! Những hạnh 

phúc không tên, âm thầm trong nghề như một 

ngọn lửa âm ĩ cháy, thắp lên những niềm tin 

mãnh liệt về cuộc sống trong lòng của mỗi 

người thầy.  

Nếu ai đó còn hỏi tôi: “Nếu cho chọn 

lại, có chọn nghề giáo không?”. Không chút 

đắn đo, tôi sẽ trả lời: “Nghề đã chọn tôi rồi!” 

Bởi tôi luôn yêu nhà giáo và luôn hạnh phúc, 

vinh dự, tự hào về nghề mình đã chọn! 
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